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Gedaanteverandering v.d. Heer    5-6 aug. 2023 

–  

decanaat Poperinge 

 
 
Als aperitief:  Transfiguration  - Taya Smith (Hillsong Worship) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HLMtfq5epbw 

 
From the cloud You speak 
What was veiled now is seen 

Jesus the image of 

The invisible God 
Divinity confirmed 
In the transfigured Word 
A kingdom once concealed 
On the earth now revealed 
(Come on, we sing) 

Holy is the Lord revealed before my eyes 
And my burning heart can scarcely take it in 
As I behold Your beauty with unworthy eyes 
The only song my soul can find to sing 
Is hallelujah 
Hallelujah 

Hallelujah, my King 
Lead my longing heart 
To the high ground 

To a clear view 
And in awe, I'll be there 
Beholding You 
Holy is the Lord revealed before my eyes 

And my burning heart can scarcely take it in 
As I behold Your beauty with unworthy eyes 
The only song my soul can find to sing 
Is hallelujah 
Hallelujah 
Hallelujah, my King 
Hallelujah, Hallelujah 

Hallelujah my King 
Now I know, I have seen (come on) 
Your glory that cannot be unseen 
I am changed, and changing still 

As I look upon You Lord and believe (oh, Holy) 
Holy is the Lord revealed before my eyes 

And my burning heart can scarcely take it in 
As I behold Your beauty with unworthy eyes 
And the only song my soul can find to sing 
Is hallelujah 
Hallelujah 
Hallelujah, my King (oh, God) 
Hallelujah, Hallelujah 

Hallelujah, my King (oh, hallelujah) 
Hallelujah, Hallelujah 
Hallelujah, my King 
Hallelujah, Hallelujah 
Hallelujah, my God 
Is hallelujah 

Hallelujah 

Hallelujah, my King 

 

 

Vanuit de wolk spreekt U 
Wat versluierd was, wordt nu gezien 
Jezus het beeld van 

de onzichtbare God 

goddelijkheid bevestigd 
in het getransfigureerde Woord 
Een ooit verborgen koninkrijk 
is nu op aarde geopenbaard 
(Kom op, we zingen) 
Heilig de Heer voor mijn ogen geopenbaard 
En mijn brandende hart kan het nauwelijks vatten 

Uw schoonheid aanschouwend met onwaardige ogen 
Het enige lied dat mijn ziel kan vinden om te zingen 
is halleluja 
Hallelujah 
Halleluja, mijn koning 
Leid mijn verlangend hart 
naar de hoge grond 

naar een helder zicht 
En vol ontzag zal ik er zijn 
Jou aanschouwend 
Heilig is de Heer zich openbarend voor mijn ogen 
En mijn brandende hart kan het nauwelijks bevatten 
Uw schoonheid aanschouwend met onwaardige ogen 

Het enige lied dat mijn ziel kan vinden om te zingen 
is halleluja 
Hallelujah 
Halleluja, mijn koning 
Halleluja, halleluja 
Halleluja mijn koning 
Nu weet ik het, ik heb gezien (kom op) 

Uw glorie die niet ongezien kan zijn 
Ik ben veranderd en verander nog steeds 

Terwijl ik naar U kijk Heer en geloof (oh, heilig) 
Heilig is de Heer voor mijn ogen geopenbaard 
En mijn brandende hart kan het nauwelijks bevatten 
Uw schoonheid aanschouwend met onwaardige ogen 
En het enige lied dat mijn ziel kan vinden om te 

zingen is halleluja 
Hallelujah 
Halleluja, mijn koning (oh, God) 
Halleluja, halleluja 
Halleluja, mijn koning (oh, halleluja) 
Halleluja, halleluja 

Halleluja, mijn koning 
Halleluja, halleluja 
Halleluja, mijn God 

Is halleluja 
Hallelujah 
Halleluja, mijn koning 

https://www.youtube.com/watch?v=HLMtfq5epbw
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Lied:  Gij zijt in glans verschenen  (ZJ 403) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=3bJhCYRFQ_s 

 

Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd. 

Hoe ook in dood verdwenen, ons straalt uw heerlijkheid. 

Hoe bitter ook de pijnen, door ons U aangedaan. 

Gij blijft in glans verschijnen, ziet ons in glorie aan! 

 

Uw marteling, uw lijden, in aller wereldnood, 

uw kruisgang door de tijden, uw dagelijkse dood, 

het straalt voor onze ogen, het glanst uit alle pijn, 

aan haat en hoon onttogen, blijft Gij onz’ glorie zijn. 

 

Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd. 

Gij wilt uw kruis ons lenen als licht van eeuwigheid. 

Geen ondergang kan dreigen, of heerlijk rijst uw beeld 

en doet ons mee ontstijgen in glans die alles heelt! 

 
 

Inleiding 
 
Op weg naar Jeruzalem nam Jezus 

Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee 

boven op een hoge berg 

waar zij alleen waren – zo verhaalt het evangelie vandaag. 

 

Af en toe doet het deugd wat afstand te nemen 

van alles waarmee een mens intens bezig is, 

om zo een beter zicht te krijgen, 

om te herademen. 

Het is dan goed samen te zijn met mensen die je dierbaar zijn, 

die met jou willen meegaan, 

met wie je kan delen wat je ten diepste beweegt. 

Die andere ziet je dan anders. 

Dat overkwam ook de leerlingen 

toen ze zagen hoe Jezus stralend en nieuw werd 

in de verbondenheid met zijn Vader. 

 
 

Vraag om ontferming:   
 
“Dit is mijn welbeminde Zoon, luister naar Hem.” 

Dit evangeliewoord klinkt ons zó bekend in de oren  

dat we er niet echt meer naar luisteren. 

Raak ons opnieuw aan God, Heer, ontferm U over ons. 

  

Christus, 

ook wij beleven momenten waarop we sprakeloos staan 

omdat we het mysterie ervan niet kunnen omvatten: 

bijvoorbeeld bij de geboorte van een kind, 

bij het wonder van de liefde, bij de pracht van de natuur, 

We zien daarin niet altijd Uw hand. Christus, ontferm U over ons. 

 

Heer, 

ook in ons leven hebben we momenten vol heerlijkheid,  

momenten vol geluk, zonder zorgen,  

momenten waarvan we hopen dat ze blijven duren. 

https://www.youtube.com/watch?v=3bJhCYRFQ_s
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Maar even goed als toen tot de apostelen, zegt U tot ons  

dat U volgen een weg is naar de harde werkelijkheid van elke dag 

en dat die weg ons ook zal leiden langs lijden en onbegrip. 

Maar dat is nu net de Boodschap die wij niet willen horen. 

Daarom: Heer, ontferm U over ons. 

 
 

Lofzang 
 
God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis 

zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen. 

Eren wij Hem in de naaste 

door elkaar lief te hebben 

zoals Hij van ons houdt. 

Eren wij God 

door op te komen voor wie snakt 

naar een vreedzaam en menswaardig bestaan. 

 

Eren wij God, 

niet alleen in de hoge, 

maar vooral hier op aarde. 

Loven wij God 

door te zorgen voor een hemel op aarde 

voor allen die Hij liefheeft. 

Dan zullen wij samen kunnen zingen: 

Heilig de Heer, 

God en Schepper van deze wereld, 

en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft, 

in wie Hij welbehagen schept. Amen. 

 

of: Looft de Heer  (ZJ 802) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NIrdiSQROs8 

 

Looft de Heer, al wat gemaakt is, prijst Zijn naam. 

Verheft hem voor eeuwig, dankt voor uw bestaan. 

Looft hem die gezeten is op tronen van gezang; 

zingt als rivieren mee voor God, Hij leve lang. 

 

Storm en aarde, bomen, stromen, zon en vuur,  

gij wolken en dromen, nacht en dag en duur; 

licht en donker, dood en leven, wereld, mensenzaad, 

weest mondig en volmaakt, looft hem met woord en daad. 

 

Dauw en regen, vorst en koude, ijs en sneeuw, 

de slang en de vis, de vogel en de leeuw; 

geesten in de hemel en gij mensen met uw stem, 

gelooft Hem op Zijn woord dat gij bestaat in Hem. 

 

Looft Hem, ook wie zondigt, looft Hem kwaad en goed; 

looft Hem die zijn woord in u mens worden doet. 

Looft uw God en Vader die Zijn Geest geschonken heeft; 

looft Hem omdat gij zijt, ja, looft Hem want Hij leeft. 

 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NIrdiSQROs8
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Openingsgebed 

 
God, onze Vader, als U in ons leven komt, 

laat U ons nooit op de plaats  

waar we onze tenten hebben opgeslagen.  

Maak ons bereid met U mee te gaan  

naar ongekende hoogten om U te ontmoeten.  

Help ons om ook in het dal van het leven  

voor elkaar een teken van uw hoop te zijn. Amen. 

 

 

Eerste lezing: Uit de profeet Daniël (Dan. 7, 9-10. 13-14) 
 
9           In mijn visioen zag ik dat er tronen werden geplaatst 

en een Hoogbejaarde er ging zitten. 

Zijn gewaad was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. 

Zijn troon bestond uit vlammen, de wielen ervan uit laaiend vuur. 

10         Een stroom van vuur welde op en vloeide voor Hem uit. 

Duizend maal duizenden dienden Hem en tienduizend maal tienduizenden 

stonden voor Hem. Het gerechtshof ging zitten en de boeken werden geopend. 

13         In mijn nachtelijk visioen zag ik toen 

met de wolken van de hemel iemand aankomen die op een mensenzoon leek. 

Hij ging naar de Hoogbejaarde en werd voor Hem geleid. 

14         Toen werd hem heerschappij gegeven, pracht en koninklijke macht; 

alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. 

Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, 

zijn koninkrijk gaat nooit te gronde. 

 

 

Tussenzang:  Ps. 97 (96), 1-2, 5-6, 9 
 
Refrein: De Heer is koning: heel de aarde staat onder zijn macht. 

 

De Heer is koning, de aarde mag juichen, 

blij zijn de landen rondom de zee. 

  

Donkere wolken vormen zijn lijfwacht, 

recht en gerechtigheid dragen zijn troon. 

 

Bergen smelten als was voor de Heer, 

de Heerser van heel de wereld. 

 

De hemel verkondigt zijn heiligheid 

en alle volken aanschouwen zijn glorie. 

 

De steden van Juda jubelen luid 

om al wat Gij, Heer, hebt verordend. 

 

 
Tweede Lezing: Uit de 2e brief van de apostel Petrus   (2 Petr. 1,16-19) 

 
Dierbaren, 

16 Toen wij u de macht en de komst 

van onze Heer Jezus Christus verkondigden, 

beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen, 

maar wij spraken als ooggetuigen van zijn glorie. 

17 Want Hij heeft van God de Vader eer en verheerlijking ontvangen, 

toen door de verheven majesteit 
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dit woord tot Hem gericht werd: 

`Dit is mijn geliefde Zoon; luister naar Hem.’ 

18         En deze stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken, 

toen wij met Hem op de heilige berg verbleven. 

19         Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag. 

Ook u doet er goed aan dat in acht te nemen: 

het is de lamp die licht verspreidt in een donkere ruimte, 

tot het ogenblik dat de dag aanbreekt 

en de morgenster opgaat in uw hart. 

 
 

Lied:   Gij komt tot ons gans onverwacht   (ZJ 715) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9c8v2D9GbXY 

 

Gij komt tot ons, gans onverwacht, in alle mooie dingen,  

in bloemen, in de zonnepracht, in 't lied dat wij nu zingen,  

in 't brood dat op de tafel staat, in 't hart dat dankbaar slaat,  

in duizend, duizend dingen. 

 

Gij komt tot ons in 't morgenuur, in dauw van nieuwe dingen,  

in 't kind dat lacht, in licht en vuur, in 't lied dat wij U zingen,  

in 't woord dat Gij nu tot ons spreekt, in 't brood dat Gij hier met ons breekt,  

in duizend, duizend dingen. 

 

Gij komt tot ons in heel de dag, in arbeid aan de dingen,  

in zorg en vreugde, pijn en lach, in 't lied dat wij dan zingen,  

in liefde ook van man en vrouw, in vriendschap, vrede en in trouw,  

in duizend, duizend dingen. 

 

Gij komt tot ons als 't avond is, in 't sterven van de dingen, 

in ’t afscheid dat het laatste is, in 't lied dat wij niet zingen.  

Op 't woord dat Gij spreekt hopen wij;  

uw liefde is ons toch nabij in duizend, duizend dingen. 

 

 

Evangelie:  Uit het Mattheüsevangelie (Mt. 17, 1-9) 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 

 

1           In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes 

met zich mee een hoge berg op, waar Hij met hen alleen was. 

2           Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante. 

Zijn gezicht ging stralen als de zon 

en zijn kleren werden wit als licht. 

3           Opeens verschenen hun Mozes en Elia, in gesprek met Hem. 

4           Petrus zei daarop tegen Jezus: 

`Heer, het is maar goed dat wij hier zijn. 

Als U wilt, zal ik hier drie hutten maken, 

voor U een en voor Mozes een en voor Elia een.’ 

5           Hij was nog niet uitgesproken 

of daar kwam een lichtende wolk die hen overdekte, 

en opeens klonk er een stem uit die wolk: 

`Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind. 

Luister naar Hem.’ 

6              Toen de leerlingen dat hoorden, 

wierpen ze zich op de grond en werden ze vreselijk bang. 

7              Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: 

https://www.youtube.com/watch?v=9c8v2D9GbXY
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`Sta op en wees niet bang.’ 

8           Toen ze hun ogen opsloegen, 

zagen ze niemand meer dan Jezus alleen. 

9           Terwijl ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: 

`Vertel niemand van dit visioen 

voordat de Mensenzoon uit de doden is opgewekt.’ 

 

Overweging(en) 

 
Dit stukje Evangelie kennen we: elk jaar in de 2e week van de Vasten lezen we het.  Het 

blijft niettemin een merkwaardig verhaal dat de moeite loont om nog eens te bekijken.  

Jezus neemt zijn dichtste vrienden Petrus, Johannes en Jacobus mee naar boven op een 

hoge berg. Die drie zijn bij wijze van spreken zijn viceministers: Petrus is de rots waarop 

Jezus zijn Kerk zal bouwen, Johannes wordt de schrijver van het vierde evangelie, en zijn 

broer Jacobus is de eerste apostel die vermoord wordt omwille van zijn geloof, maar die 

al eeuwenlang in Compostella, waar hij begraven is, vereerd wordt.   

En voor de ogen van zijn dichtste vrienden verandert Jezus van gedaante. “Zijn gelaat 

begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht,” zo wordt het in het 

Evangelie beschreven. Bovendien verschijnen ineens Mozes en Elia, twee heel belangrijke 

profeten uit het Oude Testament, die met Jezus een gesprek aangaan. Niet gewoon, wat 

daar gebeurt ! 

Met wat moeten we dat vergelijken ? Een plots inzicht, een doorhebben waar het op aan 

komt… wie Jezus werkelijk is, en welke plaats hij heeft in heel de geschiedenis van God 

met de mens, het oude en het nieuwe testament dat samenkomt.  Misschien hebt u het 

zelf al op een begenadigd moment meegemaakt, dat gevoel van intense verbondenheid 

met de Heer; dat moment dat alle puzzelstukjes in elkaar passen; een gevoel dat God 

heel dichtbij is, zich laat zien en voelen, op een onverwachte en nieuwe manier.   

Bij de drie leerlingen is dat ook zo en het komt op een goed moment, na een serieuze 

geloofs- en vertrouwenscrisis: een week ervoor namelijk had Jezus gezegd dat Hij in 

Jeruzalem zou worden ter dood gebracht. Petrus had daar fel tegen geprotesteerd, (dat 

kan niet, dat mag niet, dat zal ik niet laten gebeuren) Jezus had hem scherp veroordeeld 

en eraan toegevoegd: “Wie Mij wil volgen, moet zichzelf verloochenen en zijn kruis 

opnemen.” Het inzicht dat ze nu krijgen is dat het kruis niet het einde is, niet het laatste 

moet zijn; maar dat ze daar wél door moeten als doorgang naar nieuw en eeuwig leven. 

God laat niemand vallen maar integendeel richt mensen weer op, geeft ze nieuw leven... 

Op gelijkaardige manier moeten we die stem uit de wolk plaatsen: “Dit is mijn geliefde 

Zoon. In Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem.”  

Het waren dezelfde woorden als we hoorden bij het doopsel door Johannes de Doper. 

Ook toen voor Jezus begin van nieuw leven. In de Bijbel is een doop altijd een moment 

van doorgang (en dit niet zonder lijden of angst !) naar nieuw leven … Ook hier dus een 

aankondiging daarvan.  

Maar opnieuw lijkt het dat Petrus bang is van de lijdensweg en nog even het mooie 

moment wil vasthouden: “laat ons hier drie tenten bouwen” m.a.w. laat ons hier blijven. 

Beneden wacht het kruis, het lijden; hij wil het vermijden.  

Hoe zit dat bij ons ? Kunnen wij de kruisen des levens aan ? Ik denk dat vermijdgedrag à 

la Petrus heel menselijk is en begrijpelijk. Als er iets is dat we willen ontwijken en bang 

voor zijn dan is het wel het lijden, en het kruis. Je hebt verschillende soorten kruisen op 

te nemen: 

er is het kruis van ons egoïsme en ons eigenbelang, dat we ons daartegen zouden 

verzetten. En ook het kruis van onze kleinheid, onze tekorten en ons gebrek aan geduld 

en aan inzet als op ons beroep wordt gedaan. En ook het kruis van onze tegenslagen, 

van onze confrontatie met ziekte en dood, van alle problemen en alle miserie waarmee 

we te maken kunnen krijgen. 

Lieve mensen, God heeft aan niemand een probleemloos bestaan beloofd, niet aan Jezus 

en niet aan ons. Hij belooft alleen dat Hij er is en zal zijn, in goede en in kwade dagen. 

Zo was Hij er voor Jezus, zo is Hij er voor ons. Moge het feest dat we vandaag vieren ons 

vertrouwen in onze goede God alleen maar versterken. Amen. 

Miguel Dehondt 
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uitleg rond het schilderij van Raphaël uit 1520:  

bovenste deel: gedaanteverandering (3lln: geloof, 

hoop en liefde); Elia en Mozes; Jezus hangt ahw al 

aan het kruis maar dan in verrezen, getransfigureerde 

vorm 

onderste deel: 9 lln, in paniek bij jongen door duivel 

bezeten. Lukt hen niet hem te genezen, alleen Jezus 

kan dat na de afdaling.  

Naam Raphaël = God geneest  … alleen Hij kan dat ! 

 

-------------------- 

 

Als de twijfel en de angst ons leven aanvreten, 

en de moed ontbreekt om door te gaan, 

toon ons dan de weg naar de berg. 

Die plek van stilte om even met U alleen te zijn, 

om kwaad en zorgen af te geven 

aan U, die onze grote Drager bent. 

Zet ons dan op het spoor van Mozes, Elia en Jezus, 

die ook hun angst en twijfel hebben gekend, 

en toch hun keuze trouw gebleven zijn, 

en zo dragers zijn geworden van uw Licht. 

Leer ons, ons te spiegelen aan hen, 

die zo dicht met U verbonden waren, 

zo intens vanuit U leefden, 

dat zij uw licht, uw naam uitstraalden, 

en alles in hen sprak van “Ik zal er zijn voor u”. 

Doe ons weten dat Gij in hen te vinden zijt, 

in ons te zien zult zijn  

als wij verder gaan op hun weg. 

Geef ons nu en dan, en soms heel even, 

zo’n moment van licht in uw stilte, 

in het weten dat wij door U bemind zijn, 

en toon ons dan de weg naar de vlakte, 

naar het dagelijkse leven, 

om met uw kracht uw weg verder te gaan. (Carlos Desoete) 

 

---------------------- 
 

Van tijd tot tijd moet je het doen: 

de berg opgaan, 

de wereld laten verstillen, 

jezelf en de anderen hervinden in gebed, 

het licht van God laten schijnen op je gezicht. 

 

Dat kan je vooral in het gezelschap van Jezus, 

van wie dit heldere licht afstraalt, 

en in gezelschap van andere bergbeklimmers, 

Godzoekers zoals een Mozes en een Elia. 

 

Het was voor hen geen wereldvlucht, 

want ze namen alles mee op die berg: 

het wel en wee van hun volk, 

hun machteloosheid en hun ontgoocheling. 

 

Maar even kwam er vrede in hun hart, 

ze ontvingen nieuwe kracht om af te dalen, 

om te herbeginnen. 

 

Lorenzo Basile, transfiguratie 
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Want wie op de berg alles in het volle licht heeft gezien, 

kan God ook vinden in het getekende, verwrongen mensengezicht 

dat ‘lijden’ heet. 

 

 

Woorden van geloof  
 
Ik geloof in God, de Vader. 

Hij is de Bron van alle leven 

en houdt van alles wat bestaat. 

 

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon. 

Hij was mens zoals wij. 

In Hem was God midden de mensen. 

Hij was goed tot het uiterste. 

 

Daarom verrees Hij tot nieuw leven 

en blijft Hij voor alle mensen  

een licht en een voorbeeld. 

Ik geloof dat het evangelie van Jezus  

een Blijde Boodschap brengt 

voor alle mensen van alle tijden. 

Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen 

en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen. 

 

Ik geloof in de heilige Geest die stuwt tot leven 

en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus. 

Die Geest blijft ook werken in de Kerk 

en overal waar leven groeit en liefde bloeit. 

 

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat 

en dat het goede het eens zal halen op het kwade. 

Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert  

over de dood voor alle eeuwigheid.  Amen. 
 

 
Voorbeden 
 
Voor wie het vertrouwen in het leven en in anderen zijn kwijtgeraakt, 

die tegen elke nieuwe dag opzien als tegen een beg; 

dat zij uitzicht op beterschap en nieuw leven mogen krijgen, laat ons bidden… 

 

Voor wie in  deze chaotische wereld het spoor zijn kwijt geraakt, 

die heen en weer geslingerd worden tussen hoop en vrees,  

zekerheid en twijfel;  

dat zij op hun levenspad wijze en betrouwbare gidsen ontmoeten, laat ons bidden… 

 

Voor wie steeds opnieuw de klim naar boven willen wagen, 

dat ze niet nalaten te dromen van een nieuwe, betere wereld; 

dat zij zich niet laten teleurstellen door tegenstand en tegenslag, laat ons bidden... 

 

 

Lied: De Heer richt op zijn berg (ZJ 521) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4DcvnGFxYaE 

 

1. De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan van spijs en merg, van uitgelezen wijnen, 

van heind' en ver zal men aan tafel gaan, de Heer is gul en goed voor al de zijnen. 

https://www.youtube.com/watch?v=4DcvnGFxYaE
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2. Gezuiverd en belegen is de wijn, zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen; 

op deze berg zal 't feestlijk toeven zijn, hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen. 

 

3. Op deze berg neemt Hij de sluier weg, waar alle volkeren mee zijn omwonden; 

de duisternis zal worden afgelegd, geheimen opgeklaard, boeien ontbonden. 

 

4. Wij treden aan het ontoegank'lijk licht, wij volkeren, wij heidenen, wij mensen; 

wij zien het leven zelf in het gezicht. God haalt ons thuis van achter alle grenzen. 

 

5. En Hij, het leven zelf, verslindt de dood tot overwinning; en van alle ogen 

wist Hij de tranen af. Het ochtendrood gaat stralend op, een opgang uit den hoge. 

 

6. Dit zeiden zijn profeten in zijn geest: de bankring van de dood zal zijn gebroken, 

de smaad van Israël wordt uitgewist; zo zal het gaan, want zo heeft Hij gesproken. 

 

 

Gebed over de gaven 

 
God en Vader,  

in dit brood en deze wijn  

bieden wij U heel ons mensenbestaan aan. 

Wil het aanvaarden en het omvormen. 

Blijf ons nabij in ons zoeken naar U,  

word voor ons voedsel voor elke dag,  

krachtbron ten leven in Jezus Messias,  

uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

 
Groot Dankgebed    
 
God, 

drie leerlingen mochten met U samen zijn 

bovenop een berg. 

Het was een moment van stilte en rust, 

van innerlijk geluk, 

van uitzicht op wat komen zal. 

De tenten werden toen niet opgeslagen, 

want hun geloof was nog te broos. 

Maar hun verlangen naar een wereld van vrede en geluk 

werd aangewakkerd. 

 

Zo mogen ook wij hier samenzijn, 

gedragen door God en elkaar, 

vol verlangen uit te zien 

naar een nieuwe wereld, 

gedragen door liefde en goedheid. 

 

Want in ons hart hebt Gij de hunkering gelegd 

naar een betere wereld, vol van het beste in iedere mens. 

Daarom mogen wij U loven en prijzen en dank zeggen 

met de woorden:   Heilig… 

 

Boven op de berg toonde Jezus aan zijn vrienden 

een nieuw gelaat, een nieuw uitzicht 

uitstijgend boven de soms pijnlijke werkelijkheid. 

‘Kijk boven de ellende uit, 

laat u niet langer raken door het kwaad, 
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geef het geen kans. 

Er komt een nieuwe tijd. 

Zie, Ik ga iets nieuws beginnen. 

Merk je het nog niet?’ 

Dit was zijn nieuw Verbond. 

 

Daarom bracht Hij zijn leerlingen regelmatig samen 

om te eten, om te bidden, 

om zichzelf uit handen te geven 

voor een nieuwe wereld zonder haat. 

 

Zo heeft Hij het ook gedaan die avond voor zijn sterven, … 

 

INSTELLINGSVERHAAL 

 

Dit is de kern van ons geloof: 

Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

Ook dit samenzijn is getekend door leed en pijn, 

zoals overal waar mensen samen zijn. 

Moge Jezus’ verrijzenis kracht en steun geven 

om te geloven in Gods goedheid. 

 

God, geef dat we mogen geloven tegen alle twijfel in. 

Geef dat we mogen blijven hopen en vertrouwen. 

Geef ons uw liefde die sterker is dan het kwaad en de dood. 

 

God, aarzel niet uw belofte waar te maken 

van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 

aan ons gegeven om voor altijd in vrede te leven. 

 

Wij bidden voor onze onvolmaakte mensenwereld. 

Laat ons dromen boven fouten en pijn uit 

dat wij hem zullen vernieuwen 

en aan een veilige toekomst zullen bouwen voor groot en klein. 

Uw droom, God, 

met die zekerheid dat Gij dicht bij ons wilt zijn. 

Wij vragen het U, 

omwille van Jezus, uw Zoon. 

Want door Hem en met Hem en in Hem 

zal uw naam geprezen zijn, God, barmhartige Vader, 

in de eenheid van de heilige Geest, 

hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 
 

Onze Vader 
 
Heer, leer ons bidden, 

zonder grote woorden, 

in de stilte van ons hart. 

 

Dat uw naam mag klinken 

alle dagen van ons leven, 

als een zegen voor alles wat leeft. 

 

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden 

in ons zoeken naar gerechtigheid, 

in ons geloof dat bergen verzet. 
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Dat uw wil, 

mag geschreven zijn in ons hart; 

dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond. 

 

Wees voor ons dagelijks brood, 

dat wij met anderen delen. 

 

Wees voor ons vergeving en verzoening; 

wil ons aanvaarden, maak ons nieuw 

en geef dat wij anderen hun fouten vergeven. 

 

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad: 

open ons hart en onze geest, 

dat wij voor anderen, 

een zegen mogen zijn. Amen. 

 

 

Vredeswens 

 
Heer Jezus, 

op de berg mocht U, 

in de nabijheid van uw en onze Vader, 

even de totale vrede ervaren. 

Maar daarna moest ook U afdalen naar het dal, 

waar tegenstand en lijden U te wachten stonden. 

Ook ons leven verloopt niet altijd over rozen 

en daarom vragen wij U: 

Schenk ook ons, al is het soms maar even, diepe vrede, 

zodat wij ons op onze levensweg gesteund en gesterkt weten door U. 

De vrede van de Heer zij altijd met u. 

En geven we die Godsvrede ook aan elkaar door. 

 

Lam Gods 
 
Communie 

 
Lied: Als God ons thuisbrengt  (ZJ 922) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=h3uF_3lrL3M 

ZJ.: https://www.youtube.com/watch?v=kJVR1uxRy10 

 

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 

dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 

uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 

 

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 

Dan zegt de wereld: "Hun God doet wonderen." 

Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 

Gij onze vreugde. 

 

Als God ons... 

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven, 

zoals rivieren in de woestijn 

die als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 

 

Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde. 

Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 

Zingende keert hij t'rug met zijn schoven. 

https://www.youtube.com/watch?v=h3uF_3lrL3M
https://www.youtube.com/watch?v=kJVR1uxRy10
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Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 

dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 

uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 

 

 

Slotgebed 
 
God, onze Vader, 

wij danken U voor uw Woord  

en voor de tekens waarin wij uw nabijheid mogen ervaren. 

Al leven wij in het dal, zonder top-ervaringen, 

wij hebben weet van het uitzicht dat ons wordt geboden op leven. 

Wij vragen U, leer ons te zien en te geloven dat U 

- al is het achter wolken verborgen – 

met ons meetrekt op onze levensweg. 

Wees onze kracht om licht en vreugde te brengen, 

daar waar wij leven. 

Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen. 

 
 

Dessertje:    

 

God-met-ons, 

er gaat geen dag voorbij 

waarop wij niet stilletjes hopen 

op een groots teken 

van uw aanwezigheid bij ons. 

Laat ons niet voorbij kijken 

aan de kleine lichtpuntjes, 

wanneer we op zoek gaan naar het grote Licht. 

Laat ons niet struikelen in het donker, 

wanneer we zelfs geen lichtpuntjes meer zien. 

En schenk ons - als het even kan –  

al is het maar één keer in ons hele leven, 

een glimp van het eeuwige Licht. 

Dan zal het nooit meer helemaal donker zijn. (Marianne Houben) 

 

-------------------------------- 
 

Geef, God, licht in mijn hart 

en licht in mijn ziel, 

licht op mijn tong, 

licht in mijn ogen 

en licht in mijn oren. 

Geef licht aan mijn rechter- 

en licht aan mijn linkerhand, 

licht achter mij 

en licht voor mij uit, 

Licht boven mij en licht onder mij. 

Geef licht in mijn spieren 

en licht in mijn vlees. 

Licht in mijn bloed, 

licht in mijn haar 

en licht in mijn huid. 

Geef mij licht, 

versterk mijn licht, 

maak mij tot licht!  (Arabië, de profeet Mohammed) 


