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Allerheiligen (+ Allerzielen)  1 november 2023 

–  

decanaat   Ieper - Poperinge 
 

 

 

Als aperitief: Prayer of the Mothers – Yael Deckelbaum 

 
https://www.youtube.com/watch?v=YyFM-pWdqrY  

 

From north to south 
from west to east 
hear the mother's prayer 
bring them peace 
bring them peace 
The light rises from the east  
on the mother's prayer for peace 
 
Er vond een klein, groot wonder plaats, dat bijna volledig werd genegeerd door de 

media: duizenden hebreeuwse, islamitische en christelijke vrouwen liepen samen in 

Israël, voor vrede. 

In de nieuwe officiële video van de Women Wage Peace-beweging zingt de israëlische 

zangeres Yael Deckelbaum het lied ‘Prayer of the Mothers’, samen met vrouwen en 

moeders van verschillende religies, en laat zien wat muziek kan teweegbrengen en 

veranderen. Een exclusief vrouwelijk wonder, meer waard dan duizend woorden! 

Dit moeten we in deze tijd delen met zovelen als we kunnen. 

Bij deze … 

 

---------------------- 

 

Op een hoogdag mag het - op verzoek - eens wat klassieker: 
 

8 gregoriaanse gezangen voor Allerheiligen: 

 

 (koor Solesmes) https://www.youtube.com/watch?v=QLLOurSAplY 

00:00 Introito "Gaudeamus"  
03:34 Gradual "Timete Dominum"  
06:20 Aleluya "Venite ad me" 
10:00 Ofertorio "Iustorum animæ"  
12:36 Communión "Beati mundo corde"  
14:11 Antíphona "Sub altare Dei"  
15:54 Responsorio "Vidi Dominum"  
20:07 Antíphona "O quam gloriosum" 

 
5 gregoriaanse gezangen voor Allerzielen: 

 

 (Aurora surgit – koor) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xwyr0LV5FzY 

00:00 Regem Cui Omnia Vivunt (Invitatorium) 
06:25 Requiem aeternam (Introitus) & Kyrie 
10:14 Dies Irae (Sequentia) 
17:53 Lux aeterna (Antiphona) 
19:00 In Paradisum - Chorus Angelorum (Antiphona) 
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Welkom: 
 

Allerheiligen is niet het feest van de heiligen 
die tussen de plooien van de Roomse heiligenkalender zijn geglipt. 
Het is een volksfeest. 
Het hemelvisioen van Johannes 
laat daarover geen twijfel bestaan: 
rond Gods troon staan massa’s 
– groten en kleinen, machtigen en onaanzienlijken – 
een bonte wemeling van mensen 
uit alle rassen en stammen en volkeren en talen. 
 
De ‘zaligsprekingen’ leggen een link 
tussen enerzijds 
allen die ons, generaties lang, zijn voorgegaan  
op de weg naar de hemel 
en anderzijds 
de levenden die – hier en nu – 
in hun doen en laten, 
in hun manier van zijn, 
iets van die hemel zichtbaar maken 
midden onder ons. 
 
Maar omdat wij het leven voor elkaar 
lang niet altijd even gemakkelijk maken, 
bidden wij God eerst om barmhartigheid. 
 
 

Vergevingsmoment:   
 
Heiligen dagen ons in feite uit. Ze bevragen ons over ons eigen leven: 
zijn wij consequent?  
Proberen wij met enige oprechtheid volgens het evangelie te leven?  
Liefde, gerechtigheid, vergevensgezindheid en die andere evangelische deugden… maken 
die echt deel uit van ons levensproject? 
 
Zovele heiligen, bekend en onbekend, hebben ons getoond 
dat wij moeten leven vol vertrouwen en hoop. 
Wanneer ons dat niet lukt, Heer, ontferm U over ons. 
 
Zovele heiligen, bekend en onbekend,  
waren een steun en een troost voor velen. 
Wanneer ons dat niet lukt, Christus, ontferm U over ons. 
 
Zovele heiligen, bekend en onbekend, 
waren een voorbeeld van liefde en aandacht, 
van voortdurende zorg voor mensen en dingen. 
Wanneer ons dat niet lukt, Heer, ontferm U over ons. 
 
 

Lofzang: 
 

Eer aan God in de hoge: 
eer aan de Vader die de oorsprong is, 
eer aan de Zoon die in de wereld kwam, 
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij. 
 
Eer aan God in de hoge 
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en vrede op aarde: 
zondaars vinden bij Hem genade, 
zieken troost en geneest Hij, 
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap. 
 
Eer aan God in de hoge 
en vrede op aarde 
door liefde onder de mensen. 
Liefde die de dood overwint, 
de tranen wegwist uit onze ogen 

en alles nieuw maakt. Amen.  ofwel: 

 
De heiligen ons voorgegaan  (ZJ 551) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AmYIqCBqM8k 

 

De heiligen ons voorgegaan hebben hier niets verworven, 
maar zijn aan 't einde van hun baan als vreemdeling gestorven. 
Maar zij geloofden dat Gods hand die hen tot daar geleid had 
in 't hemels vaderland een stad voor hen bereid had. 
 
Geprezen zij zijn naam! Hij deed hen veilig gaan! 

Komt zingen wij tesaam met alle heiligen. 

 
Zij trokken uit als Abraham, door God de Heer geroepen 
zonder te weten waar hij kwam, om 't land van God te zoeken.  
Zij zijn gestorven in zijn naam en hebben niets geweten 
dan dat hij had gezegd: "Ik schaam mij niet uw God te heten". 
 
Geprezen zij zijn naam … 

 

Die van de aarde vrijgekocht nu rusten van hun werken, 
zij spreken en getuigen nog om ons geloof te sterken, 
dat wij omgeven door de wolk, de weg ten einde lopen, 
één met het heilig trekken volk in liefde en in hope.  
 

Geprezen zij zijn naam … 

 
 

Openingsgebed: 
 

Heer, onze God, 
in deze viering gedenken wij 
alle bekende en onbekende heiligen, 
allen die ons zijn voorgegaan 
en heilig zijn geworden in de harten van de mensen. 
Zij vormen een ontelbare menigte 
die voor ons ten beste spreekt. 
Met hen verbonden, bidden wij U : 
laat ons, naar hun voorbeeld, 
uw Licht in de wereld brengen 
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 
 
 

Eerste lezing:  (Openb. 7, 2-4. 9-14) 
 
Uit de openbaring van de apostel Johannes 
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2  Ik, Johannes, zag een andere engel opstijgen van de opgang van de zon,  
met het zegel van de levende God.  
Hij riep met luide stem tot de vier engelen, aan wie macht gegeven was  
om schade toe te brengen aan land of zee:  
3  `Breng geen schade toe aan land of zee of aan de bomen  
voordat wij de dienstknechten van onze God  
met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben.' 
4  Daarop vernam ik het aantal getekenden:  
honderdvierenveertigduizend uit alle stammen van de 
Israëlieten:         
9  Daarna zag ik een grote menigte, die niemand 
tellen kon,  
uit alle rassen en stammen en volken en talen.  
Zij stonden voor de troon en voor het lam,  
in witte kleren en met palmtakken in de hand,  
10  en luid riepen zij: `De redding komt van onze God,  
die op de troon zetelt, en van het lam!' 
11  Alle engelen stonden rondom de troon,  
samen met de oudsten en de vier dieren,  
en zij wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God:  
12  `Amen! Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank  
en eer en macht en sterkte aan onze God tot in alle eeuwigheid, amen!' 
13  Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei:  
`Wie zijn dat in die witte kleren en waar komen zij vandaan?'  
14  Ik antwoordde hem: `Heer, dat weet ú.'  
Toen zei hij: `Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen,  
die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed van het lam. 
 
 

Tussenzang:  Psalm 24 (23), 1-2, 3-4ab, 5-6  
 

Refrein:  Zo doet het geslacht dat zich richt tot U, 

  dat staat voor uw aanschijn, God van Jakob. 

 

Aan God hoort de aarde en al wat er op is, 
de aardschijf en al wat daar woont; 
 
Want Hij heeft haar op het water gegrondvest, 
haar vastgelegd op de zee. 
 
Wie zal beklimmen de berg van de Heer, 
wie in zijn heiligdom staan ? 
 
Die rein is van handen en zuiver van hart, 
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is. 
 
Hij zal door de Heer gezegend worden, 
beloond door God, zijn verlosser. 
 
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem, 
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God. 
 

 

Tweede lezing:   (1 Joh. 3, 1-3) 
 
Uit eerste brief van de apostel Johannes 
 
Vrienden, 
1  Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!  
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Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook.  
De wereld kent ons niet, omdat zij Hem niet heeft erkend. 
2  Geliefden, nu al zijn wij kinderen van God,  
en wat wij zullen zijn is nog niet verschenen;  
maar wij weten dat, wanneer Hij zal verschijnen,  
wij aan Hem gelijk zullen zijn;  
want wij zullen Hem zien zoals Hij is.  
3  Wie dit van Hem verwacht,  
maakt zich rein, zoals Jezus rein is. 
 
 

Lied:   Soms breekt Uw licht – Huub Oosterhuis 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GwGtqBDe0iU 

 

Soms breekt uw licht in mensen door, onstuitbaar 
zoals een kind geboren wordt. 
 
Gedenk de mens die wordt genoemd uw kind, 
Uw koninkrijk, uw licht. 
 
Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd. 
 
Gedenk ons die als hij geboren zijn, eens en voorgoed, 
die uit zijn mond uw naam hebben gehoord, 
die moeten leven in de schaduw van de dood, 
hem achterna, hem achterna, 
 

 

Evangelie:  (Mt. 5. 1-12) 
 
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Mattheüs 
 
1  Bij het zien van deze menigte ging Jezus de berg op,  
en toen Hij was gaan zitten,  
kwamen zijn leerlingen bij Hem.  
2  Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak:  
3  `Gelukkig die arm van geest zijn,  
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.  
4  Gelukkig die verdriet hebben,  
want zij zullen getroost worden.  
5  Gelukkig die zachtmoedig zijn,  
want zij zullen het land erven.  
6  Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,  
want zij zullen verzadigd worden.  
7  Gelukkig die barmhartig zijn,  
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.  
8  Gelukkig die zuiver van hart zijn,  
want zij zullen God zien.  
9  Gelukkig die vrede brengen,  
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.  
10  Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid,  
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.  
11  Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen  
en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij.  
12  Wees blij en juich,  
want in de hemel wacht jullie een rijke beloning.  
Zo hebben ze immers de profeten vóór jullie vervolgd. 
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Overweging(en): 

 
Een heilige is voor ons, mensen, maar al te vaak een gipsen beeld 
met kaarsjes om zich heen...  
En we vergeten al te vaak : dit waren mensen zoals wij maar... dan wel, 
mensen die in hun dagen en tijdens hun leven meer dan doodgewone dingen deden. 
En dan heb ik het niet over mirakels over wonderen... 
Dan heb ik het over hun hart, wat diep binnen hen leefde hun inspiratie...  
 
Het waren mensen die leefden zoals God het van mensen droomt en hoopt – 
en o ja – heel zeker – soms ook wel streng ! 
Maar dan vooral met het oog op het geluk van anderen van de mensen om hen heen : 
en wie hen wilde volgen, moest met hen mee... datzelfde ideaal beleven 
diezelfde droom over God en mens en mens en mens ...  
 
En dat is zoveel meer dan alleen maar een gipsen beeldje met kaarsen erom heen. 
 
Het waren mensen die moesten vechten van binnen in hun eigen ik, van buiten naar de 
and’ren toe mensen die moesten overtuigen dat het goed was om te leven zoals zij. 
Het waren mensen die er niet op uit waren om “heilig” te worden  
om heilig verklaard te worden.  
 
Maar ze leefden volgens die droom van God.  Met een oog voor anderen – 
rechtvaardig: om anderen tot hun recht te laten komen 
troostend: met een groot hart voor anderen om andermans tranen te drogen 
arm: omdat ze vonden dat andere mensen meer nodig hadden dan wat zij hadden...  
hongerig : omdat ze steeds verder wilden gaan in die droom van God over de mens... 
dorstig : omdat ze snakten naar de bron die water geeft waardoor je nooit meer dorst 
hoeft te lijden... 
barmhartig – warmhartig : omdat ze anderen een warm hart durfde toedragen 
zonder daarbij na te denken...  
 
Heiligen zijn echt geen gipsen beeldjes uit een lang vervlogen tijd – het zijn mensen 
vandaag de dag zoals u en ik die durven leven voor de anderen die het aandurven 
een droom tot werkelijkheid te maken... 
 
U en ik. wij – samen... dit jaar, vandaag en morgen... oog hebben voor wie pijn heeft, 
oor hebben voor wie zijn verhaal kwijt wil, een hart hebben voor wie pijn heeft, 
een troostend woord voor wie verdriet heeft, een bemoedigend woord voor wie in stilte 
sukkelt, een woord van vrede voor wie in ruzie leeft, een daad van vrede voor wie dat 
nodig heeft ... een handdruk, een knuffel... 
 
Heiligen zijn mensen zoals u en ik die het aandurven tegen de stroom in te gaan... 
die niet als dikke egoïsten willen leven maar als mensen die gemeenschap willen vormen 
groep willen stichten die samen willen leven in een straat, een dorp, een stad, een job, 
een gezin, een familie, een vereniging...  
Mensen die durven fluiten waar anderen in de fout gaan, 
maar tegelijk ook nieuwe kansen bieden niet onmiddellijk een rode kaart 
maar hoogstens een gele... en weten : wie op de bank blijft zitten telt evengoed mee !  
 
Heiligen zijn mensen zoals u en ik  
vandaag niet met een kring van kaarsen om zichzelf heen 
maar die een kaarsje durven branden voor een ander...  
 
Heiligen zijn mensen die erop uit zijn om anderen heil te brengen, gelukkig te maken, 
niet alleen morgen en ooit maar vandaag en nu... 
 
Heilig zijn – het lijkt zo moeilijk en zo ver van ons bed vandaan - 
maar het is zo eenvoudig en zo heel nabij en zo heel echt midden dit leven  
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midden ons leven als we het DURVEN:  
het opnemen voor anderen  
anderen alle goeds en alle geluk wensen 
en daarvoor werven... niet voor onszelf  
niet om zelf een pluim te krijgen maar alleen maar omwille van de ander. 
Met of zonder hoofdletter – die Ander ! 

(pr. Jan Coghe) 
----------------------------------- 
 

Paus Franciscus beveelt ons aan, op de weg naar Heel-heid, naar Heiligheid,  
het gebed dat aan Thomas More wordt toegeschreven: 
 
“Geef mij, Heer, een goede spijsvertering en ook iets om te verteren. 
Geef mij een gezond lichaam en het noodzakelijke goede humeur om dit te onderhouden. 
Geef mij een eenvoudige geest die al het goede weet te waarderen en die niet snel bang 
wordt bij een ontmoeting met het kwaad.  
Geef mij een ziel die geen verveling, gemopper, gezucht en geklaag kent, en ook geen 
overmaat aan spanning als gevolg van die sta-in-de-weg met de naam ‘ik’. 
Geef mij, Heer, een gevoel voor goede humor. 
Geef mij de genade om tegen  een grap te kunnen, om in het leven een beetje vreugde 
te ontdekken en in staat te zijn dit met anderen te delen.” 
 
--------------------- 
 

Heiligen lijken schaars te worden. 
’t Is ook moeilijk ze te herkennen. 
Hier en daar wordt er eens eentje herkend, 
meestal na zijn of haar dood. 
Net als bij kunstenaars. 
 
Helden zijn gemakkelijker te herkennen. 
We lezen in de krant 
hoe zij hun voetbalploeg naar de top hebben geschopt. 
Anderen glitteren op het filmfestival van Cannes 
Nog anderen worden oorverdovend grijsgedraaid op CD’s . 
Om van oorlogshelden maar te zwijgen. 
 
Onlangs las ik dat heiligen drie eigenschappen hebben: 
 
Ten eerste zien ze hun eigen fouten. 
Dat is mooi, ze hebben dus fouten. 
Daar kunnen u en ik wat moed uit putten. 
 
Vervolgens proberen ze niet iets te worden door prestaties, 
maar ze nemen het leven aan als een gift van God. 
Dat lijkt gemakkelijker dan het is. 
Moet u eens proberen. 
’t Geeft in elk geval grote rust. 
 
En ten slotte weten ze te dienen. 
Dat laatste is wellicht het moeilijkste, 
ook al hebben we daar de mond van vol. 
Echt dienen. 
Niet ‘het ene plezier is het andere waard’. 
Maar belangeloos. 
 
Er stond nog iets bij op het eind. 
Dat ze voortdurend behoefte hebben aan genade. 
Dat laatste is wellicht hun diepste geheim.  (naar Eduard Pijlman) 
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-------------------------- 

 

Heiligen 

 
Dat zijn geen bijzonder mensen. 
Ze vragen niet om eerbetoon 
of om versteende afbeeldingen. 
Het zijn eerder mensen, 
die leven vanuit een visioen. 
Ze dromen van recht en vrede. 
Ze staan op de bres voor liefde. 
En ze trekken zich het lot aan 
van arme en kleine mensen. 
 
Heiligen: 
ze leven niet soft en zoetsappig. 
In de omgang zijn ze niet gemakkelijk. 
Het zijn gedreven mensen, 
geraakt door het ideaal van Jezus. 
Ze staan er voor 
en niemand brengt hen daarvan af. 
Om geld en eer geven ze niets, 
wel om geluk en om trouw. 
Ze zoeken naar bondgenoten, 
die hetzelfde hopen 
en die leven van dezelfde droom. 
 
Heiligen: 
dat zijn mensen zoals wij. 
Ze vertrouwen en verwachten 
hetzelfde als wij: heil en geluk. 
Ze gaan daadwerkelijk op weg 
om hun droom waar te maken. 
En wij mogen in hun kielzog meegaan. (Wim Holterman osfs) 
 

---------------------------- 
 
Gelukkig wie met zichzelf kunnen lachen.  
 Hun pret kan niet op. 
Gelukkig wie van een molshoop geen berg maken.  
 Veel kopzorgen blijven hun bespaard. 
Gelukkig wie op tijd en stond kunnen rusten en gezellig niksen.  
 Zij zullen hun evenwicht bewaren. 
Gelukkig wie kunnen zwijgen en luisteren.  
 Zij zullen veel bijleren. 
Gelukkig wie zichzelf niet al te ernstig nemen.  
 Vooral hun omgeving zal dat op prijs stellen. 
Gelukkig wie, zonder zich op te dringen,  
 oog en oor hebben voor andermans problemen.  
 Bij hen vind je troost; bij hen vind je je geloof in jezelf terug. 
Gelukkig wie kleine dingen serieus nemen, en bij serieuze dingen rustig blijven.  
 Zij zullen het ver schoppen in het leven. 
Gelukkig wie van een glimlach kunnen genieten,  
 en een hard woord kunnen vergeten.  
 Hun levensweg is zonovergoten. 
Gelukkig wie mild zijn voor andermans fouten.  
 Voor de samenleving zijn het naïevelingen,  
 maar dat is nu eenmaal de prijs van de naastenliefde. 
Gelukkig wie nadenken vooraleer te handelen,  



9 

 

 en bidden vooraleer na te denken.  
 Zij zullen zelden stommiteiten doen. 
Gelukkig wie hun mond houden en glimlachen als iemand op hun tenen trapt.  
 Het woord des Heren schiet wortel in hun hart.  
En vooral gelukkig wie de Heer herkennen in al wie ze ontmoeten.  
 Zij hebben het ware Licht en de echte Wijsheid ontdekt. 

 (Joseph Folliet) 
 

 

Woorden van geloof:  
 
Als leden van de gemeenschap van alle heiligen 
scharen wij ons rond onze God, en belijden wij ons geloof.  
 
Ik geloof in God,  
Schepper van hemel en aarde. 
 
Ik geloof ook dat God zijn schepping 
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd 
opdat wij zijn werk zouden voortzetten 
en deze aarde voor alle mensen 
bewoonbaar zouden maken. 
 
Ik geloof in Jezus Christus, 
de verlosser van de wereld. 
 
Ik geloof dat wij uitgenodigd worden 
om mee te werken aan de bevrijding van de mens, 
aan de opbouw van een betere wereld, 
door ons in te zetten 
voor meer levenskansen voor iedereen 
en om Christus' werk verder te zetten. 
 
Ik geloof in de Heilige Geest 
die de mensen tot eenheid wil brengen 
in één grote gemeenschap. 
 
Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken 
om aan deze gemeenschap mee te werken, 
samen met alle mensen van goede wil. Amen. 
 
 

Voorbeden:  
 
Voor de heiligen in ons midden bidden wij:  
mensen die glimlachen,  
mensen die luisteren,  
mensen die troosten,  
mensen die een opbeurend woord spreken.  
Dat zij bevestigd en bemoedigd worden in hun heilig pogen. 
Laten wij bidden… 
 
Voor de heiligen in ons midden bidden wij:  
mensen die in alle eenvoud barmhartig zijn,  
die altijd bereid zijn tot vergeving,  
mensen die anderen weer op weg helpen.  
Dat zij bevestigd en bemoedigd worden in hun heilig pogen. 
Laten wij bidden… 
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Voor de heiligen in ons midden bidden wij:  
mensen die zieken genezen,  
mensen die zieken verzorgen,  
mensen die vreemdelingen onderdak geven,  
mensen die hun stem verheffen  
tegen het onrecht dat anderen wordt aangedaan.  
Dat zij bevestigd en bemoedigd worden in hun heilig pogen. 
Laten wij bidden… 
 
Op dit feest van Allerheiligen bidden wij ook voor onszelf:  
wij, die maar al te goed weten dat we er nog lang niet zijn.  
Heer, maak ons bewust van onze mogelijkheden, 
zodat wij elkaar ondersteunen overal waar het enigszins kan. 
Laten wij bidden… 
 
Bidden wij voor mensen uit onze kring 
die hun partner verloren hebben,  
voor hen die hun kind ten grave moesten dragen;  
voor kinderen die het zonder hun ouders moeten rooien.  
Dat hun lieve doden blijven voortleven  
in hun hart en in hun levensmoed,  
in hun gedachten en in hun geweten.  
Laten wij bidden… 
 
 

Lied:  Heer, herinner U de namen  (ZJ 908) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fh1rkjM93XA 

 

Heer, herinner U de namen van hen, die gestorven zijn, 
en vergeet niet, dat zij kwamen langs de straten van de pijn, 
langs de wegen van het lijden, door het woud der eenzaamheid, 
naar het dag en nacht verbeide Vaderhuis, hun toebereid. 
 
Heer, herinner U hun luistrend wakker liggen in de nacht 
en hun roepen in het duister, de armzaal'gheid van hun kracht, 
en wil zeer aandachtig lezen in de rimpels van hun huid 
de verscheurdheid van hun wezen, en wis hunne zonden uit. 
 
Die Maria hebt vergeven en de rover aan het kruis, 
laat de doden eeuwig leven met U in het paradijs. 
Heer, herinner U hun namen, oordeel hen en spreek hen vrij, 
en bedek hun schuld en laat hen zitten aan uw rechterzij. 
 
Waarheen zal de mens zich keren, die, staand voor uw aangezicht, 
uwe liefde moet ontberen bij het eindelijk gericht? 
Heer, zo Gij niet wordt bewogen door het breken van zijn stem, 
door de droefheid in zijn ogen, is bij niemand heil voor hem. 
 

 

Gebed over de gaven: 
 

Heilige God, 
uw liefde mogen wij vieren 
in dit teken van brood en wijn. 
Zegen ook ons rond deze tafel, 
help ons als wij willen delen wat wij hebben en zijn. 
Heilig ons dit uur en alle dagen van ons leven. Amen. 
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Groot Dankgebed:    
 
Goede God, 
vandaag op het feest van Allerheiligen 
danken wij U voor al die mensen, die door de eeuwen heen, 
overal op de aarde, ook hier bij ons,  
uw oproep hebben gehoord en ook beantwoord. 
 
Wij danken U voor al die mannen en vrouwen,  
die op stap zijn gegaan naar een betere wereld toe, 
uw droom hier op aarde, uw Rijk van vrede. 
 
Wij danken U voor de vredebrengers,  
voor hen die recht doen zegevieren, 
voor hen die pijn en rouw in vreugde veranderen. 
 
Voor de helpers in nood, voor de gevers en delers, 
voor de moedigen en diegenen die nooit opgeven, danken wij U. 
 
Met allen die in U geloven, loven en prijzen wij U 
met deze woorden: 
 
Heilig, heilig, heilig de Heer, … 

 
Wij danken U, Vader, voor zoveel heilige mensen, 
die elk op hun manier Jezus hebben nagevolgd. 
U hebt hen gegeven wat ook wij hebben: 
ons leven, onze rijkdom aan mogelijkheden, 
kansen om lief te hebben en te delen. 
 
Zij leerden dat uw wens voor alle mensen dezelfde is: 
vrede en vreugde, geluk en licht, 
geen haat en nijd, geen oorlog en geen pijn. 
 
Dat U zo een liefhebbende God bent 
die ons oproept om zelf ook lief te hebben, 
dat weten wij door Jezus, uw Zoon, 
die zijn leven aan ons heeft gegeven. 
 
Want die avond, toen Hij met zijn vrienden aan tafel zat, … 
 
INSTELLINGSVERHAAL 
 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 
 
Wij belijden, Heer, 
wij geloven en verwachten 
dat uw Zoon weer zichtbaar wordt 
door de inzet van mensen 
en door uw genade, waarin U ons altijd nabij blijft. 
 
Velen voor ons hebben van datzelfde geloof getuigd. 
Zalig zijn diegenen die vervolgd werden  
omdat zij leefden in uw naam, 
en zalig die lasterlijk van allerlei kwaad  
beticht werden om Uwentwil. 
 
Sommigen van hen werden gedood. 
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Deze martelaren willen wij gedenken. 
Maar ook hen die gewoon uw naam belijden 
en woord en daad op elkaar afstemmen  
geven wij hier een plaats in ons dankgebed. 
Het zijn mannen, vrouwen, kinderen,  
die bij U een nieuwe thuis hebben gevonden. 
 
Bij hen gedenken wij vandaag  
ook allen die wij persoonlijk kennen  
en bijzonder hen die pas recent  
van ons zijn heengegaan en leven in uw Liefde. 
 
Samen met allen die verantwoordelijkheid dragen in uw naam,  
met de trekkers van onze Kerken, 
met de vele vrijwilligers, 
met hen die uw naam verkondigen in catechese en vorming, 
met hen allen hopen wij op een nieuwe wereld van vreugde, 
belijden wij de naam van Jezus als onze Voorganger. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem  
zal uw naam geprezen zijn, Heer, onze God,  
barmhartige Vader, in de eenheid van de H. Geest,  
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
 
 

Onze Vader: 
 

Heer, leer ons bidden, 
zonder grote woorden, 
in de stilte van ons hart. 
 
Dat uw naam mag klinken 
alle dagen van ons leven, 
als een zegen voor alles wat leeft. 
 
Dat uw Rijk zichtbaar mag worden 
in ons zoeken naar gerechtigheid, 
in ons geloof dat bergen verzet. 
 
Dat uw wil, 
mag geschreven zijn in ons hart; 
dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond. 
 
Wees voor ons dagelijks brood, 
dat wij met anderen delen. 
 
Wees voor ons vergeving en verzoening; 
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw 
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven. 
 
Wees voor ons bevrijding van alle kwaad: 
open ons hart en onze geest, 
dat wij voor anderen, 
een zegen mogen zijn. Amen. 
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Vredeswens: 
 
Zalig die echt vrede brengen. 
Geen goedkope vrede die zegt "zand erover",  
of een "lieve vrede" die conflicten toedekt maar niet oplost.  
Zalig zijn zij die ondanks tegenkantingen,  
pijn, ruzies, miserie en tegenslagen  
durven verder gaan op Jezus' weg.  
Die door hun inbreng onheil genezen 
en opnieuw vreugde brengen.  
Zalig zijn zij die geduld hebben met anderen. 
Laten wij elkaar welgemeend een hand geven,  
waarmee wij elkaar diepe vrede toewensen in het hart:  
dat verwarring en pijnen door vele knagende kwetsuren 
en diepmenselijke frustraties zouden mogen genezen.  
Wensen wij elkaar - echt gemeend - alle geluk en rust toe. 
 De vrede van de Heer zij altijd met u. 

 

Lam Gods 
 
Communie 
 
Lied:  Als God ons thuisbrengt (ZJ 922 – Psalm 126) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=h3uF_3lrL3M 

 

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 
 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 
 
Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
Dan zegt de wereld: "Hun God doet wonderen." 
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 
Gij onze vreugde. 
 
Als God ons... 
 
Breng ons dan thuis, keer ons tot leven, 
zoals rivieren in de woestijn 
die als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 
 
Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde. 
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
Zingende keert hij t'rug met zijn schoven. 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 
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Slotgebed: 
 

God van ons leven, 
wij danken U voor al uw heiligen,  
die ons zijn voorgegaan: 
voor profeten en apostelen 

en voor de vrouwen die getuigden; 

voor hen die geschiedenis maakten 
en voor allen die in de schaduw bleven; 
voor wie gebeden hebben in stilte 

en voor wie luidkeels riepen om gerechtigheid; 

voor wie hun leven gaven om u te dienen 
en voor wie bezweken zijn onder een ondraaglijk kruis; 
voor de vurige getuigen en de sterke strijders 

en voor de stille hoorders en de zwijgende doeners; 

voor bezielende mensen die anders geloofden dan wij 
en voor al die anderen die uw zaak behartigden  
zonder uw naam te kennen; 
voor onze ouders, onze grootouders, 

voor allen die er in ons leven waren, 

ons een teken gaven 

of ons een weg gewezen hebben; 

voor alle heiligen van vandaag, 
waarvan U en U alleen de namen kent. 
Wij danken U voor wat U hun gegeven hebt 

en voor wat U door hen geeft aan ons. 

Help ons, in hun spoor, 
tot het einde toe uw weg te gaan. Amen. 
 

 

Zegen 
 

Om, door woord en daad, licht te zijn in de duisternis, 
en troost te brengen waar angst en droefheid overheersen, 
worden wij gezonden,  
gezegend en geheiligd door onze God, 
die voor ons wil zijn: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen. 
 

 

Allerzielen buffet:  
 

Het langste jaar - Het Zesde Metaal 

 
https://www.youtube.com/watch?v=aRMHCUHD-oU 

 
Morgen gaat 't een jaar zijn da we 
Onder d'n hemel, helledonker 
Met een bloemk' en wa gestamel 
U aan d'eirde wereschonken 
  
Omdat de dagen mie zo kwellen 
Schrap ik ze van de kalender 
Al et 't weinig zin te tellen 
Aan dit einde komt geen ende 
  
Ach, weet je in hoeveel tijd 
Da zulk verdriet verslijt? 
Ben 'k u voor altijd kwijt? 
U voor altijd kwijt? 



15 

 

  
Schreien doen we ondertussen 
Meer en meer al zonder tranen 
Soms kan maar één gedacht ons sussen 
We zijn naar u onder bane 
  
We bluven zoeken, 't is beloofd 
Naar een lichtje in de verte 
Maar we wierden bruut beroofd 
Gie zat zo diep in ons herte 
  
Ach, weet je in hoeveel tijd 
Da zulk verdriet verslijt? 
  
Ben 'k u voor altijd kwijt? 
U voor altijd kwijt? 
 
't Langste jaar, dit is 't langste jaar 
't Langste jaar, dit is 't langste jaar 
't Langste jaar, dit is 't langste jaar (Hoe zwaar dat de leegte weegt) 
't Langste jaar, dit is 't langste jaar (Hoe zwaar dat de leegte weegt) 
't Langste jaar, dit is 't langste jaar (Hoe zwaar dat de leegte weegt) 
 
------------------- 
 
Hoop 

 
Als ik droom  
dan droom ik van jou 
als ik zing  
dan zing ik voor jou  
als ik wacht  
dan wacht ik op jou.  
Ik wacht.  
Op jou.  
Steeds langer.  
Op jou  
verder dan ooit.  
Op jou  
nu dichter dan ooit.  
Hoop ik.    (Mieke Kerckhof) 
 
 
Als zacht wit licht 
 
Ik moest de weg terug. Alleen. 
Terug naar wat ons aan de aarde bindt. 
Zonder jouw voetstap naast me, voor me. 
Zonder de weerklank van jouw zwijgen. 
Omgeven door de ijle lucht van vragen en gemis. 
Hoe doet een mens dat, verder leven, 
als de geliefde niet meer is ? 
 
Het antwoord werd nog nooit geschreven. 
Niet tussen sterren, niet in stenen. 
Maar er is stilte die haar bedding langzaam door me heen trekt. 
En leegte, onbenoembaar, die ik leer omhelzen, zo oprecht tot ik er kan in wonen. 
De kracht om op te staan ontspringt aan kwetsbaarheid, als zacht wit licht. 
Een zee van bloemen staat te wenken. 
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En bomen reikend naar oneindigheid. 
En telkens weer een dag die voor me ligt. 
In elke hartslag trilt een eeuwig herbeginnen. 
Dit wordt mijn zoveelste geboorte. 
 
Jij, die er niet meer bent wil ik tot leven zingen. 
Zie, ik blijf klanken samenvoegen tot een teder woord. 
Alleen maar om te zeggen: Liefste, ik leef je voort. (Kris Gelaude) 
 
 
In beide teksten voelen we hoe zwaar de ‘achtergebleven’ het hebben.  
Met Allerheiligen, Allerzielen gedenken we speciaal onze overledenen, spreken we over 
het geloof in een blijvende verbondenheid met hen; nemen wij hen als voorbeeld; loven 
we hen omwille van hun ‘heilige’ kenmerken, hun mooi menselijkheid , hun uniek-zijn … 
Prachtig, heel zinvol en mooi maar mogen we niet vergeten wie het moeilijk heeft, wie 
verder moet met een lege plek; de treurenden, zij voor wie het gemis ondraaglijk is.   
Mogen we misschien speciaal even denken aan hen. Niet om medelijden te hebben, dat 
vragen ze niet maar wel uit erkenning van hun pijn; hun worsteling met de eenzaamheid, 
intimiteit (die men kwijt is); hun rouw-arbeid; hun vragen en de wijze waarop ze ermee 
omgaan; hoe ze voortdoen ondanks… 
 
Er zit iets heiligs in de manier waarop we omgaan met mensen in rouw en verdriet: 
respectvol, met afstand en nabijheid; begrip die niet gemaakt of cliché is , 
de juiste woorden en gebaren van troost.   
Zalig mensen die weten hoe ze kunnen omgaan met mensen in verlies.  
die niet honderd keer vragen ‘hoe gaat het’ maar wel die ene keer een blik, een kaartje, 
een hand op de schouder wanneer nodig.  
Zulke mensen zijn om te koesteren; schatten, heiligen … 
 
Er zit iets heiligs in de manier waarop mensen omgaan met gemis. 
Verder doen, dag na dag, geen pijn dragend alleen, 
want men wil een ander niet tot last zijn; 
niet altijd praten over hem, haar … stilte kan veel meer zeggend zijn. 
Je hebt mensen die vragen ‘oproepen’ in plaats van vragen ‘stellen’: 
hoe doen ze het; waar halen ze de kracht, de sterkte  vandaan om zich te rechten, 
herop te staan, opnieuw te herbeginnen, staande te blijven.  
Heilige mensen… die we eren. 

(Miguel Dehondt) 
------------------- 
 
HET LICHT VAN DE MORGEN - Tien requiemgezangen  

 
Tekst: Huub Oosterhuis - Muziek: Antoine Oomen 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Hbzo8cwoyCI 

 
 


