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33e zondag door het jaar  18-19 november 2023 

–  

decanaat Ieper - Poperinge 

 
 

Als aperitief:  LEEF met je eigen talent – Walter Grootaerts 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0zW_NwaNoxY&gl=BE 

 

Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn 
Niemand is alleen maar zwart of wit 
Iedereen is anders 
Anders dan je verwacht 
 
Niemand die alleen maar haat of liefde voelt 
We zijn allemaal een mens van vlees en bloed 
En we kunnen niet perfect zijn 
Want niemand weet hoe dat moet 
 
Leef, met je eigen talent 

Iedereen is mooi en je bent wie je bent 

Leef, met jezelf en elkaar 

Iedereen is blij met dat ene gebaar 

 
Niemand kan alleen maar mooi of lelijk zijn 
Niemand heeft de waarheid vol in beeld 
Maar het voordeel van de twijfel 
Maakt ons minder verdeeld 
 
Leef, met je eigen talent … 

 
We zoeken de verschillen, waar we bruggen moeten bouwen 
En we plakken etiketten op het hart van iedereen 
Maar het leven is geen leven, als geen mens van je wil houden 
Dus we moeten bruggen bouwen, over alle kloven heen 
 
Leef, met je eigen talent … 

 
Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn... 
 
 

Intredelied: Wij willen samen vieren (ZJ 545) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r2hY4LhPXCQ 

 

Refr.:  Wij willen samen vieren de daden van de Heer, 

wij willen samen zitten rond de tafel van de Heer. 

 
Door de vlakten van het leven hebt Gij, Heer, uw volk geleid, 
om dat volk een land te geven door uw goedheid voorbereid. 
 
Op de velden deed Gij groeien tarwe voor uw godd'lijk brood 
druivenranken liet Gij bloeien voor het bloed dat Gij vergoot. 
 
Opdat wij met U verbonden zouden zijn tot in de dood, 
hebt Gij werkers uitgezonden met de druiven en het brood. 
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Met de handen vol verlangen komen wij U tegemoet 
om het leven te ontvangen in de gave van uw bloed. 
 
Door dit goddelijk gebeuren vinden wij ons diepste zijn, 
levensbron om op te beuren alwie trekt door de woestijn. 
 
 

Welkom: 
 

In het evangelie van vandaag worden mensen geprezen die risico’s aandurven. 
Geloven houdt in dat men zich aan God durft toevertrouwen, 
ook als men niet bij voorbaat weet waarop het zal uitdraaien. 
God houdt er niet van dat wij de rijkdom van ons geloof oppotten, opbergen. 
Hij vindt dat we die moeten laten renderen voor een betere wereld. 
Ook de eerste lezing zwaait alle lof toe   
aan de energieke, talentvolle vrouw en huismoeder die van aanpakken weet. 
 
Soms brengen wij die moed en die inzet niet op, 
deinzen we ervoor terug om het met God te wagen. 
En heb je er al ooit bij stilgestaan welk risico God neemt  
met zoveel aan ons toe te vertrouwen (een talent is een fortuin!) 
niet zeker zijnde dat het zal renderen? 
 

 

Gebed om ontferming:   
 
Heer, 
soms verwijten wij mensen dat ze niets doen, 
maar we vergeten daarbij  
dat wijzelf hen daartoe geen kans geven, 
dat wij hen te weinig vertrouwen geven. 
Daarom: Heer, ontferm U over ons. 
 
Christus, 
ons vertrouwen in U is vaak zo klein 
dat wij het niet aandurven om ons in te spannen voor uw Rijk. 
Daarom: Christus, ontferm U over ons. 
 
Heer,  
wij beseffen en zien niet altijd 
hoeveel vertrouwen U in ons hebt, 
hoeveel kansen we van U krijgen.  
Daarom:  Heer, ontferm U over ons. 
 
 

Lofzang: 
 

Eer aan God in de hoge. 
Wij loven U, Vader, 
scheppende Kracht, 
Bron van liefde. 
Wij loven U, Jezus Christus, 
Zoon van God, 
Weg, Waarheid en Leven. 
Wij loven U, Heilige Geest, 
Vuur, brandende Liefdeskracht. 
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Eer aan God in de hoge. 
Vrede op aarde 
voor mensen die eenvoudig zijn, 
voor mensen die zachtmoedig zijn, 
voor mensen die barmhartig zijn, 
voor mensen die luisteren 
naar het Woord van God 
en het onderhouden. 
 
Eer aan God in de hoge. 
Vrede op aarde 
en liefde onder alle mensen: 
liefde die nieuw maakt en heelt, 
liefde die hoopt en duldt, 
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen. 

 
 
Openingsgebed: 
 

Heer, onze God, 
aan elk van ons hebt U talenten toevertrouwd. 
Leer ons te geloven in onze mogelijkheden, 
leer ons dat wij ze moeten aanwenden 
om uw Blijde Boodschap uit te dragen. 
Zo kan uw Koninkrijk werkelijkheid worden in ons midden. Amen.  
 
 

Eerste lezing:  (Spr. 31, 10-13. 19-20. 30-31  + Spr. 31, 14-18.21-29;) 
 
Uit het boek der Spreuken 
 
10         Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? 
Haar waarde gaat die van koralen ver te boven! 
11         Het hart van haar man vertrouwt op haar 
en het zal hem aan winst niet ontbreken. 
12         Zij brengt hem geluk, geen ongeluk, 
alle dagen van haar leven. 
13         Zij zoekt zorgvuldig wol en linnen uit 
en werkt ermee tot genoegen van haar handen. 
14 Zij is als het schip van een koopman 
 en haalt haar voedsel van ver. 
15 Zij staat op terwijl het nog nacht is, 
 deelt proviand uit aan haar familie 
 en geeft haar dienstmaagden het deel dat hun toekomt. 
16 Zij bekijkt een akker en koopt die; 
 met de vrucht uit haar handen plant zij een wijngaard. 
17 Zij omgordt haar lendenen met kracht 
 en maakt haar armen sterk. 
18 Zij merkt dat haar ondernemingen slagen: 
 ’s nachts gaat haar lamp niet uit. 
19         Zij strekt de handen uit naar het spinrokken 
en houdt de weefspoel in haar vingers. 
20         Zij opent haar hand voor de behoeftige 
en strekt haar armen uit naar de misdeelde. 
21 Zij vreest voor haar familie geen sneeuw, 
 want heel haar gezin is in scharlaken gekleed. 
22 Zij vervaardigt dekens; zij is in byssus en purper gekleed. 
23 Haar man is bekend bij de poorten, 
 als hij daar zit met de oudsten van het land. 
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24 Zij vervaardigt linnen kleren en verkoopt ze; 
 zij levert gordels aan de koopman. 
25 Kracht en waardigheid zijn haar gewaad 
 en zij ziet lachend de komende dag tegemoet. 
26 Zij opent haar mond en zij spreekt wijsheid; 
 van haar tong komen lieflijke lessen. 
27 Zij gaat de gangen van haar familie na 
 en eet haar brood niet in ledigheid. 
28 Haar zonen staan op en prijzen haar, 
 haar man staat op en roemt haar: 
29 ‘Veel vrouwen hebben zich bekwaam gedragen, 
 maar jij overtreft ze allemaal!’ 
30         Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid vluchtig, 
maar een vrouw die de Heer vreest, moet worden geroemd. 
31         Bejubel haar om de vrucht van haar handen 
en roem haar in de poorten om haar werken.  
 
 

Tussenzang:  Psalm 128 (127), 1-2, 3, 4-5 
 

Refrein: Gelukkig die godvrezend zijt. 
 
Gelukkig die godvrezend zijt, 
de weg des Heren gaat.  
 

Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten, 
tevreden en voorspoedig zult ge zijn. 
 
Uw vrouw daarbinnen in uw huis 
is als een rijkbeladen wijnstok. 
 
En als olijftakken rond de stam 
zo staan uw zonen om uw tafel. 
 
Ja, zo wordt elke man gezegend 
die eer geeft aan de Heer. 
 
Moogt gij Jeruzalem welvarend zien 
zolang uw dagen duren. 
 
 

Tweede lezing:   (1 Tess. 5, 1-6) 

 
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica 
 
Broeders en zusters, 
1  Over tijd en uur echter hoeven wij u niet te schrijven.  
2  U weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt  
als een dief in de nacht.  
3  Terwijl ze zeggen: `Er heerst vrede en veiligheid',  
juist dan overvalt hen plotseling het verderf,  
zoals weeën een zwangere vrouw, en is er geen ontkomen aan.  
4  Maar u, broeders en zusters,  
u leeft niet in de duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen.  
5  U bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag.  
Wij behoren niet aan nacht en duisternis.  
6  Laten wij dan ook niet slapen als de anderen,  
maar wakker blijven en nuchter zijn. 
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Lied:    Wij komen als geroepen (ZJ 756) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=bVswSVnkZcU 

 
Wij komen als geroepen en aan het licht gebracht. 
Het leven te begroeten heeft God ons toegedacht. 
Wij komen als geroepen, getekend met een naam, 
van ongeweten toekomst de mede-erfgenaam. 
 
Geroepen om te leven, gehouden aan zijn woord 
van uitgesproken vrede, van liefde ongehoord. 
Herboren, uitgetogen uit de toevalligheid, 
bestemd voor de genade, het donker al voorbij. 
 
Getekend voor ons leven als kind'ren van het licht, 
gezaaid op hoop van zegen, de dag als vergezicht. 
God, breng ons zelf op adem en treed in ons bestaan. 
Bezegel onze vreugde hier met uw eigen naam! 

 
 

Evangelie:  (Mt. 25, 14-30) 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 
 
Jezus hield volgende gelijkenis voor: 
14  Het is als met iemand die naar het buitenland ging.  
Hij riep zijn slaven bij zich en vertrouwde hun zijn bezit toe.  
15  Aan de een gaf hij vijf talenten,  
aan een ander twee en aan een derde één,  
overeenkomstig ieders bekwaamheid.  
En hij vertrok naar het buitenland.  
16  Degene die de vijf talenten gekregen had,  
ging er meteen mee handelen en verdiende er nog vijf bij.  
17  Zo verdiende ook die er twee gekregen had er nog twee bij.  
18  Maar die er één gekregen had, ging een gat in de grond graven  
en stopte daar het geld van zijn heer in.  
19  Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug  
en hield afrekening met hen.  
20  Degene die de vijf talenten gekregen had,  
kwam naar voren met nog vijf talenten en zei:  
`Vijf talenten, heer, had u me toevertrouwd.  
Kijk, ik heb er nog vijf talenten bij verdiend.''  
21  Zijn heer zei tegen hem:  
`Uitstekend, goede en trouwe slaaf,  
in het kleine ben je betrouwbaar geweest,  
over veel zal ik je aanstellen.  
Kom delen in de vreugde van je heer.''  
22  Ook degene die de twee talenten gekregen had,  
kwam naar voren en zei:  
`Twee talenten, heer, had u me toevertrouwd.  
Kijk, ik heb er nog twee bijverdiend.''  
23  Zijn heer zei tegen hem:  
`Uitstekend, goede en trouwe slaaf,  
in het kleine ben je betrouwbaar geweest,  
over veel zal ik je aanstellen.  
Kom delen in de vreugde van je heer.''  
24  Ook degene die het ene talent had gekregen,  
kwam naar voren en zei:  
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`Heer, ik heb u leren kennen als een streng man;  
u oogst waar u niet hebt gezaaid  
en u haalt binnen waar u niet hebt uitgestrooid.  
25  Uit angst heb ik uw talent in de grond gestopt.  
Kijk, hier hebt u uw eigendom terug.''  
26  Maar zijn heer antwoordde hem:  
`Slechte, lamlendige slaaf,  
je wist dat ik oogst waar ik niet heb gezaaid  
en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid.  
27  Je had dus mijn geld op de bank moeten zetten.  
Dan had ik het bij mijn komst met rente teruggekregen.  
28  Neem hem daarom het talent af  
en geef het aan hem die de tien talenten heeft.  
29  Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden en wel overvloedig.  
Maar aan degene die niet heeft,  
zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft.  
30  Werp die nutteloze slaaf in de uiterste duisternis. 
' Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. 
 
 

Overweging(en): 
 
Het evangelie dat we zopas hebben beluisterd kennen we allemaal. Herkenning is er want 
in allerlei situaties wordt er gesproken over talenten. In het bedrijfsleven, op school, in 
het verenigingsleven, in het gezin.  
Oorspronkelijk heeft talent niets van doen met ‘kunnen’, met bekwaamheid, iets waar je 
goed in bent.  Een talent was iets in Jezus’ tijd van onschatbare, geldelijke waarde. Dit 
stukje evangelie is een parabel, dus een verhaal om een boodschap weer te geven in 
beelden. Het beeld van een rijk man (God zelf) die talenten (geld in vorm van zilver) 
uitdeelt.  Hij schenkt van zijn rijkdom. Hij hoopt dat de ontvanger in alle vertrouwen iets 
met het talent zal doen. Hij verwacht dat de rijkdom iets brengt. Wie angstig is, niet in 
God vertrouwt zal verlammen en niks doen met het geschenk. Het verhaal komt in de 
liturgie voor wanneer er sprake is van de terugkeer van Jezus op het einde der tijden. De 
christenen van het eerste uur verwachtten Christus spoedig. Vorige week hoorden we in 
de viering over de dwaze en verstandige meisjes die wachten op de terugkeer van hun 
heer. Ze kenden dag noch uur en moesten aldus voorbereid zijn. Maar we weten dat die 
terugkeer in strikte zin op zich liet wachten. Dan wordt dat verhaal van vandaag anders 
gelezen. We leggen het evangelie op ons leven en vertalen de beelden naar vandaag.  
Een talent krijgt dan meerdere betekenissen. Het is vooreerst een geschenk om niet. 
Ieder krijgt een talent. Ieder mens is wel in iets bekwaam, hoe gering ook in diens ogen. 
Elke gave is de moeite waard. Als je daarin gelooft is dat een goed begin. Belangrijk is 
tevens wat je ermee doet.  Ben je fysisch beperkt, vb. blind of slechtziende dan leer je 
een ander zintuig te ontwikkelen. Meestal is dat het gehoor. Dan kan je groeien in het 
goed beluisteren. Je vermeerdert met tijd het talent. Diegene die beluisterd wordt zal ook 
groeien. Hij zal het gevoel krijgen te mogen meetellen, van waarde te zijn.  Dat noem ik 
vermeerderen van dat ene talent. In onze dagen is tijd geven aan elkaar van 
onschatbare waarde. Het gebruik van ons talent in alle eenvoud schept een band, 
verbindt ons met al wie ons zijn gegeven. Belangrijk is hoe je er vérder op weg gaat met 
elkaar.  
En wat vertrouwt Jezus ons nog meer toe: de liefde van de Vader, het vertrouwen dat 
God ons geeft om te zorgen voor elkaar en deze aarde. Laten we die liefde 
vermeerderen! Geven we hieraan wat tijd? Binnenkort is het advent. Misschien is dat een 
aandachtspuntje op weg naar de geboorte van Gods liefde. Tijd voor mensen die minder 
geluk hebben, minder begiftigd zijn met mogelijkheden, armen dicht bij ons. Staan we 
open voor die liefde voor de minsten? Zijn we beschikbaar en toegankelijk voor de 
mensen met wie we leven, hoe tegendraads en verschillend ze ook zijn?  Liefde houdt 
het risico in dat je wordt afgewezen. Maar evenzeer kan een klein gebaar van respect, 
eerbied en erkentelijkheid veel goeds teweeg brengen. Er zijn zoveel vrijwilligers die de 
wereld dragen, die hun talenten inzetten voor onze kerken.  Met heel veel overgave 
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brengen ze God in ons midden. Geven we hen een compliment of vertrouwen we hen toe 
aan God in gebed? Het is goed dat af en toe te doen én te zeggen. Velen zijn als die 
sterke vrouw uit het boek der spreuken. Zij zet al haar kunnen, kennen, geloof hoop en 
liefde in opdat anderen zouden leven. Zij gaat haar krachten niet te boven. Ze beeldt zich 
niet in beter te zijn. Op haar manier maakt ze dromen waar voor de mensen die haar zijn 
toevertrouwt. Laten we ook onze dromen over een andere, vrediger wereld bekend 
maken zodat we samen al onze talenten inzetten voor de realisatie hiervan. Een droom 
waar iedereen meetelt, elke mens als evenwaardig wordt bejegend. Laten we niet 
wachten totdat hij komt. Hij is al, hier en nu en vraagt ons naar de vruchten. 
 

(Ann Vanraes) 
--------------------------- 
 
Als puntje bij paaltje komt, 
en de mens zijn leven voor God moet brengen, 
zal niet gevraagd worden 
hoeveel bezit, hoeveel en welke gaven en talenten 
je hebt meegekregen. 
Als puntje bij paaltje komt 
zie je scherper hoe bijkomstig deze vragen zijn. 
Het leven wordt niet gemeten 
aan de aard van je talenten 
of de overvloed of schaarste van bezit, 
maar aan de vraag 
wat je met het vele of het schaarse 
aan bezit of talenten gedaan hebt 
om de wereld beter te maken. 
Aan deze vraag wordt een mensenleven 
gewogen of te licht bevonden. 

(Carlos Desoete) 
 

------------------------ 

 
Als wij het eens gaan doen, jij en ik, 
geven wat je hebt: tijd, aandacht, naam, talent,  
kracht, arbeid, vaardigheid, mededogen, troost, moed. 
 
Als wij het eens gaan doen, jij en ik,  
delen wat je bent: handen, voeten, mond, hart, 
huilen, lachen, zingen, verlangen. 
 
Als wij het eens gaan doen, jij en ik, 
geven wat je niet hebt: onkunde, onvermogen, onwil, 
onbegrip, onzin, ongeloof. 
 
Als wij het eens gaan doen, jij en ik, 
delen wat je niet bent: troosteloos, moedeloos, 
 meedogenloos, hopeloos, krachteloos, harteloos. 
 
Als wij het eens gaan doen, jij en ik, 
voor elkaar, voor anderen,  
zou dan de hel niet doven, 
de woestijn niet bloeien 
 
-------------------------------- 
“Vol vertrouwen”  

   
Ons leven is een geschenk, zomaar gekregen, om niet. 
Mensen worden aan elkaar gegeven, 
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want een mens alléén is niet goed in de ogen van de scheppende God. 
We mogen leven van onze wereld, haar bewerken en ervan genieten. 
Veel van wat we hebben, is niet onze eigen verdienste. 
Onze liefde voor een ander, onze gezondheid, onze geborgenheid: 
ze worden ons gegeven, ze overkomen ons. 
Ongevraagd worden we ook geconfronteerd met lijden van mensen, 
misschien wel met lijden in ons eigen leven. 
Beelden zetten zich in ons vast van honger en oorlog. 
We hebben er niet om gevraagd, we kunnen er niet om heen. 
Ze maken deel uit van onze gegeven wereld. 
 
Vol vertrouwen van Godswege wordt ons dit alles in handen gelegd. 
We worden uitgedaagd om aan deze wereld  
te bouwen in de geest van Jezus. 
Bij ons doen en laten mogen we ons laten leiden door de droom 
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
God heeft ons zijn vertrouwen gegeven.    
Aan ons is de uitdaging en het antwoord.    (Wim Holterman osfs) 
 
 

Woorden van geloof:  
 
Ik geloof in God, mijn Schepper, 
die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld; 
die mij liefheeft als een vader 
en voor mij zorgt als een moeder; 
die mij troost en vergeeft 
en die mij altijd de mogelijkheid geeft 
opnieuw te beginnen. 
 
Ik geloof in Jezus Christus, 
die, door God gezonden, Mens is geworden, 
om ons nabij te zijn; 
die, helend en genezend, 
ons de liefde heeft voorgeleefd. 
 
Ik geloof in de Heilige Geest, 
die bezielt en vreugde brengt, 
die de mensen hoop geeft, 
die de Bron is van mijn geloof. 
 
Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben 
om samen God te dienen, 
om de schepping voor iedereen leefbaar te maken 
door samen te delen en in eenvoud te leven, 
en zo te werken aan de komst van Gods Rijk. Amen. 
 

 

Voorbeden:  
 
Bidden we dat wij de talenten die ons gegeven zijn,  
op het spoor komen,  
en op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden die in ons sluimeren.  
Dat wij die niet zozeer aanwenden tot eigen eer en glorie,  
maar ze inzetten voor het geluk van anderen. 
Laten wij bidden…    
 
Bidden we dat wij onze talenten laten renderen  
om de kloof tussen rijk en arm te dempen, 
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om de macht van het geweld  
en het geweld van de macht een halt toe te roepen, 
om slaven en meesters ervan te overtuigen  
dat zij elkaars gelijken zijn. 
Laten wij bidden… 
 
Bidden we dat wij onze talenten laten renderen om zieken nabij te zijn, 
om te troosten waar verdriet verlamt, 
om hoop te zijn voor wie machteloos wanhopen  
en om kanslozen een uitweg aan te reiken. 
Laten wij bidden… 
 
 

Lied(eren):  Ik wandel door Gods seizoenen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Zm_0WPDx6qY 

 

Ik wandel door Gods seizoenen,  
het leven een nieuw begin, 
Een zegening niet te noemen.  
Ik wandel, ik leef, ik zing. 
 
Om alles wat wordt geboren, 
Het lied en het mensenkind  
En niemand weet van tevoren: 
Hoe verwaait het zaad op de wind? 
 
Om alles wat wordt geschonken: 
Het leven, de dag, het licht. 
Het water welt uit de bron en 
Ik open mijn handen en drink. 
 
Wij wand’len door Gods seizoenen, 
Vervulling een leven lang, 
Een zegening niet te noemen. 
Wij zingen en zeggen dank. 
 
 

Gebed over de gaven: 
 

God van de schepping, 
in brood en wijn gedenken wij  
de liefde en de overgave 
waarmee Jezus gezegend was. 
Aanvaard deze gaven  
en maak ons in zijn geest  
bezorgd om deze aarde  
en toegewijd aan elkaar. 
Dat vragen wij U door Jezus Messias,  
uw Zoon en onze Heer. Amen. 
 
 

Groot Dankgebed:   
 
Wij danken U, barmhartige God, 
omdat U een God van mensen bent, 
dat U onze God genoemd wil worden, 
dat U ons kent bij onze namen, 
en dat U de wereld in uw handen houdt. 
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Want daarom hebt U ons geschapen  
en geroepen in dit leven: 
dat wij met U verbonden zouden zijn,  
wij, uw mensenvolk op aarde. 
 
Gezegend bent U,  
Schepper van al wat bestaat; 
gezegend bent U,  
die ons ruimte geeft en tijd van leven; 
gezegend bent U om het licht in onze ogen 
en om de lucht die wij ademen. 
 
Wij danken U voor heel de schepping, 
voor alle werken van uw handen, 
voor alles wat U gedaan hebt in ons midden 
door Jezus Christus, onze Heer. 
 
Daarom huldigen wij uw naam, 
Heer onze God,  
en aanbidden U met de woorden: Heilig, heilig, heilig de Heer,… 
 
Wij hebben U nooit gezien, God, 
maar wij mogen U wel ontmoeten 
waar mensen van elkaar houden, 
genade zijn voor elkaar en uw schepping eerbiedigen. 
 
Wij hebben U nooit gezien, God, 
maar U geeft Uzelf aan ons, 
in een medemens, in een geliefde, 
in een reisgezel, in een zieke, 
in Jezus, de dienaar van de wereld. 
 
De avond voor zijn lijden en dood … 
 
INSTELLINGSVERHAAL 
 
Verkondigen wij de kern van ons geloof: 
 
Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood, 
en belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
 
Om dit te herdenken  
blijven wij het brood breken voor elkaar, 
zoals zovelen reeds voor ons deden. 
Wij bidden voor de mensen  
die een bijzondere plaats innemen in ons hart, 
ook voor hen die van ons zijn heengegaan. 
Laat uw mensen nooit verloren gaan, 
bewaar hen in uw liefde, 
schrijf hun namen in de palm van uw hand. 
 
Zend uw Geest uit over uw kerk. 
Geef ons hoop, God. 
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus. 
Met Hem en in Hem 
zijn wij uw mensen, 
bent U onze Vader, 
nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
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Onze Vader: 
 

Onze Vader die in mensen leeft, 
moge in ons leven uw naam geheiligd worden. 
Moge in ons samenzijn uw Rijk zichtbaar worden. 
Moge in onze dagelijkse inzet uw wil gebeuren 
als een teken en een oproep voor mensen op aarde. 
 
Maak ons voor elkaar en voor de wereld 
tot levengevend brood, 
tot krachtig voedsel van vriendschap en vertrouwen, 
van perspectief en hoop. 
Maak ons, over fouten en tekorten heen, 
tot mensen van vergeving en vrede, 
zoals Gij het zijt voor ons. 
Maak ons vrij van angst 
en van alles wat denken en doen verlamt, 
en laat ons niet verzinken 
in de bekoring van de middelmatigheid. 
Wees voor ons de kracht en uitdaging 
om ten volle te leven 
vandaag en ook in eeuwigheid. Amen. 

(Carlos Desoete, in Wij-stenen) 
 

Vredeswens: 
 
Heer Jezus, Gij spoort ons aan om waakzaam te blijven, 
de ons toevertrouwde talenten niet te verbergen, 
maar ermee te werken, 
ermee te bouwen aan uw Rijk dat komt. 
Geef dat wij dat visioen voor ogen houden. 
Dan zal uw vrede ook onze vrede zijn. 
De vrede van de Heer Jezus zij altijd met u. 

 
 

Lam Gods 

 
 

Communie 
Lied:  Gij komt tot ons gans onverwacht  (ZJ 715) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=9c8v2D9GbXY 

 
Gij komt tot ons, gans onverwacht, in alle mooie dingen, 
in bloemen, in de zonnepracht, in 't lied dat wij nu zingen, 
in 't brood dat op de tafel staat, in 't hart dat dankbaar slaat,  
in duizend duizend dingen. 
 
Gij komt tot ons in 't morgenuur, in dauw van nieuwe dingen,  
in 't kind dat lacht, in licht en vuur, in 't lied dat wij U zingen,  
in 't woord dat Gij nu tot ons spreekt, in 't brood dat Gij hier met ons breekt,  
in duizend, duizend dingen. 
 
Gij komt tot ons in heel de dag, in arbeid aan de dingen,  
in zorg en vreugde, pijn en lach, in 't lied dat wij dan zingen,  
in liefde ook van man en vrouw, in vriendschap, vrede en in trouw,  
in duizend, duizend dingen. 
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Gij komt tot ons als 't avond is, in 't sterven van de dingen, 
in ’t afscheid dat het laatste is, in 't lied dat wij niet zingen.  
Op 't woord dat Gij spreekt hopen wij; uw liefde is ons toch nabij  
in duizend duizend dingen. 

 
 

Slotgebed:  
 

Liefdevolle God, 
in deze viering zijn wij opgeroepen om mens te zijn,  
met de talenten die ons in handen zijn gelegd.  
Dat het mag leiden tot opbouw van Uw kerk, tot respect voor elkaar.  
Maak ons enthousiast levende mensen, thuis, op ons werk,  
in ons vrijwilligerswerk, in onze aandacht voor de ander.  
Zo bidden wij U, die met Jezus en de Heilige Geest  
leeft tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Zegen 

 
 

 
Dessertje:  
 

God heeft aan elke mens talenten gegeven,  
talenten die je mag gebruiken. 
 
God heeft de mens een heel bijzonder talent gegeven: 
het talent om iemand lief te hebben. 

 
Dit is een heel mooi talent,  
want zo kun je die ander gelukkig maken, 
én je maakt je zélf gelukkig, 
en je maakt God gelukkig. 
 
Wees je bewust van het al het mooie 
wat je hiermee kan doen.  
Gebruik dit talent. 
 
Daar wordt de wereld weer een stukje mooier van.  
En God ziet dat het goed is.  
 

 
 
 
 
 
 


