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Feest Heilige Familie   30-31 december 2023 

–  

decanaat Ieper - Poperinge 

 
 

Als aperitief:  Ode to my Family  -  The Cranberries  (1995) 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=Zz-DJr1Qs54 

 + mooi mini concert: https://www.youtube.com/watch?v=hxsJvKYyVyg 
 
Understand the things I say 
Don't turn away from me 
'Cause I've spent half my life out there 
You wouldn't disagree 
 
Do you see me, do you see? 
Do you like me 
Do you like me standing there? 
Do you notice, do you know 
Do you see me, do you see me? 
Does anyone care? 
 
Unhappiness where's when I was young 
And we didn't give a damn 
'Cause we were raised 
To see life as fun and take it if we can 
My mother, my mother 
She'd hold me 
She'd hold me when I was out there 
My father, my father 
He liked me, well, he liked me 
Does anyone care? 
 
Understand what I've become 
It wasn't my design 
And people everywhere think 
Something better than I am 
 
But I miss you, I miss 
'Cause I liked it 
'Cause I liked it 
When I was out there 
Do you know this, do you know 
You did not find me 
You did not find 
Does anyone care? 
 
Unhappiness where's when I was young 
And we didn't give a damn 
'Cause we were raised 
To see life as fun and take it if we can 
My mother, my mother 
She'd hold me 
She'd hold me when I was out there 
My father, my father 
He liked me, well, he liked me 
Does anyone care? (8x) 

 
Een lied geschreven door de zangeres Dolores O’Riordan van The Cranberries over haar 

keuze voor muziek, tegen de wil van haar ouders in … op een moment dat ze ver van 

huis was op tournee in Amerika en haar ouders, thuis en familie in Ierland miste.  

Begrijp de dingen die ik zeg, 
keer je niet af van mij 
Want ik heb mijn halve leven daar doorgebracht, 
je zou er niet tegen in gaan 
 
Kun je me zien? Kun je me zien? 
Vind je me aardig? 
Bevalt het je dat ik hier sta?  
Merk je het op? Weet je het?  
Kun je me zien? Kun je me zien? 
Kan het iemand schelen? 
 
Ongelukkig, dat was toen ik jong was 
en het ons niks kon schelen 
want we werden opgevoed 
om leven als plezier te zien en het ervan te nemen 
Mijn moeder, mijn moeder 
Ze hield me vast,  
ze hield me vast toen ik daar niet was 
Mijn vader, mijn vader 
Hij vond me aardig, wel, hij vond me aardig. 
Kan het iemand schelen?  
 
Begrijp wat ik ben geworden, 
dat was niet mijn ontwerp 
En de mensen van overal denken 
over mij iets beters dan ik ben 
 
Maar ik mis je, ik mis,  
want ik vond het fijn 
want ik vond het fijn,  
toen ik daar was. 
Weet je dit? Weet je het,  
je hebt me niet gevonden 
ij hebt niet gevonden 
Kan het iemand schelen? 
 
Ongelukkig, dat was toen ik jong was 
en het ons niks kon schelen 
want we werden opgevoed 
Om leven als plezier te zien en het ervan te nemen 
Mijn moeder, mijn moeder 
ze hield me vast,  
ze hield me vast toen ik daar niet was 
Mijn vader, mijn vader 
Hij vond me aardig, hij vond me aardig. 
Kan het iemand schelen? 
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Welkom:    
 

Kerstdag is net voorbij en Nieuwjaarsavond en -dag zijn in zicht. 
De Kerk viert vandaag het kleine gezin van Nazareth: het feest 

van de H. Familie. 

Een gelegenheid voor ons om toch dankbaar te zijn 
voor onze familie, ons gezin, onze vrienden … 
Laten ook wij als één familie, groot en klein, jong en oud, 
eensgezind samen eucharistie vieren 
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
 
 

Bidden om vergeving: 
 

De overgang van oud naar nieuw is een goede gelegenheid  
om even terug te blikken. 
Voor wat wij in het voorbije jaar verkeerd deden vragen wij om vergeving. 
 
Heer, we besteden massa’s tijd om te doen wat we graag doen, 
maar wij vergeten wel eens tijd vrij te maken om een ander blij te maken. 
Daarom: 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Christus, elk jaar opnieuw starten we met veel goede voornemens,  
maar terugblikkend naar het jaar dat achter ons ligt 
moeten we bekennen dat die mooie woorden,  
lang niet altijd daden zijn geworden. 
Daarom: 
Christus, ontferm U over ons. 
 
Heer, van de dagen die achter ons liggen zijn er heel wat voorbijgegaan 
dat wij U onverschillig zijn voorbij gelopen. 
Daarom: 
Heer, ontferm U over ons. 
 

 

Eer aan God: 
 

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis 
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.  
Eren wij Hem in de naaste  
door elkaar lief te hebben 
zoals Hij van ons houdt. 
Eren wij God  
door op te komen voor wie snakt  
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan. 
 
Eren wij God, 
niet alleen in de hoge, 
maar vooral hier op aarde. 
Loven wij God  
door te zorgen voor een hemel op aarde  
voor allen die Hij liefheeft. 
Dan zullen wij samen kunnen zingen: 
Heilig de Heer, 
God en Schepper van deze wereld, 
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft, 
in wie Hij welbehagen schept. Amen.  
 



3 

 

Of gezongen (in kerststemming) : Eer zij God in onze dagen  (ZJ 221) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y61iJMzgsuU 

 
Eer zij God in onze dagen 
Eer zij God in deze tijd 
Mensen van het welbehagen 
Roept op aarde vrede uit  
 
Gloria in excelsis Deo (2x) 
 
Eer zij God die onze Vader 
En die onze Koning is 
Eer zij God die op de aarde 
Naar ons toe gekomen is 
 
Gloria in excelsis Deo (2x) 
 
Lam van God, Gij hebt gedragen 
Alle schuld tot elke prijs 
Geef in onze levensdagen 
Peis en vree, kyrieleis 
 
Gloria in excelsis Deo (2x) 
 
 

Openingsgebed:   
 

Goede God, U wilt wonen onder mensen.  
En daarom hebt U het huis van Maria en Jozef uitverkoren  
om uw Zoon tussen mensen te laten opgroeien.  
Tussen hen heeft uw Woord stem gekregen,  
en hebt U uw leven met ons gedeeld.  
Schenk ons die genade. 
Laat in onze huizen een goede geest wonen,  
elkaar bemoedigend met woorden van leven,  
opdat uw leven vruchtbaar wordt in deze wereld,  
door uw Zoon, onze Heer en Broeder  
die met U en de heilige Geest leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.   
      
 

Eerste lezing: Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach (Sir. 3, 2-6. 12-14) 
 
2   De Heer heeft aan de vader 
  aanzien gegeven bij zijn kinderen,  
  en Hij heeft het oordeel van de moeder 
  bindend gemaakt voor haar zonen. 
3  Wie zijn vader hoogacht   
  krijgt vergeving van zijn zonden 
4   en wie zijn moeder eert  
  is als iemand die schatten verzamelt. 
5  Wie zijn vader hoogacht 
  zal vreugde aan zijn kinderen beleven 
  en als hij bidt, wordt hij verhoord. 
6  Wie zijn vader eert, zal lang leven 
  en wie luistert naar de Heer geeft zijn moeder aanzien. 
12 Kind, verzorg je vader als hij oud is, 
  en doe hem geen verdriet, zo lang hij leeft. 
13 Ook al is zijn verstand verzwakt, 
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  je moet het hem niet kwalijk nemen, 
  en hem niet verachten,  jij die nog al je kracht hebt. 
14 Want een goede daad, aan je vader bewezen, 
  wordt niet vergeten:   wat de zonden afbreken, bouwt zij weer voor je op. 
 

 Tussenzang:  Psalm 128 (127), 1-2, 3, 4-5 
 

Refrein: Gelukkig die godvrezend zijt, en de weg des Heren gaat. 
 
Gelukkig die godvrezend zijt, 
de weg des Heren gaat. 
 
Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten, 
tevreden en voorspoedig zult ge zijn. 
 
Uw vrouw daarbinnen in uw huis 
is als een rijkbeladen wijnstok. 
 
En als olijventakken rond de stam 
zo staan uw zonen om uw tafel. 
 
Ja, zo wordt elke man gezegend 
die eer geeft aan de Heer. 
 
Moogt gij Jeruzalem welvarend zien 
zolang uw dagen duren.  
 
 

Tweede lezing:   (Kol. 3, 12-21) 
 
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse. 
 
Broeders en zusters,  
 
Bekleed u,  
als Gods heilige en geliefde uitverkorenen,  
met tedere ontferming,  
goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld.  
Verdraag elkaar en vergeef elkaar,  
als de een tegen de ander een grief heeft.  
Zoals de Heer u vergeven heeft,  
zo moet ook u vergeven.  
Voeg bij dit alles de liefde,  
die de band van de volmaaktheid is.  
En laat de vrede van Christus heersen in uw hart;  
daartoe bent u immers geroepen,  
als ledematen van één lichaam.  
En wees dankbaar.  
Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen.  
Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid.  
Zing voor God met een dankbaar hart  
psalmen, hymnen en geestelijke liederen.  
Doe alles wat u in woord of daad verricht  
in de naam van de Heer Jezus,  
God de Vader dankend door Hem. 
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Lied:  Er is een kindeke geboren op aard 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tIunOlT3U10 

 

Er is een Kindeke geboren op aard' (2x) 
't Kwam op de aarde voor ons allegaar (2x)  
 
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis (2x) 
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis (2x) 
 
Er is een Kindeke geboren in 't strooi (2x) 
't Lag in een kribbe, gedekt met wat hooi (2x) 
 
 't Had twee schoon oogjes zo zwart als laget (2x) 

 Twee bleuzende kaakjes, dat stond hem zo net (2x) 

 

 't At pap uit een pannetje en 't maakte hem niet vuil (2x) 

't Viel op de aarde en 't had er geen buil (2x) 

 

 

't Keek naar Zijn Moeder en 't lachte zo snel (2x) 

't Kende de liefde Zijns Moeders zo wel (2x) 

 

't Kwam op de aarde voor ons allegaar (2x) 

En 't wenst ons allen een zalig Nieuwjaar (2x) 

 
 

Evangelie:  (Lc. 2, 22-40) 
 
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas 
 
22  Toen de tijd gekomen was  
dat zij zich volgens de wet van Mozes moesten reinigen,  
brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan te bieden aan de Heer,  
23  zoals in de wet van de Heer geschreven staat:  
Al het mannelijke dat de moederschoot opent,  
zal de Heer worden toegewijd,  
24  en om een offer te brengen, volgens de wet van de Heer:  
een koppel tortels of twee jonge duiven. 
25  Daar in Jeruzalem woonde een zekere Simeon;  
het was een rechtvaardige en vrome man;  
hij verwachtte de vertroosting van Israël  
en op hem rustte heilige Geest.  
26  Door de heilige Geest was hem geopenbaard  
dat hij de dood niet zou zien  
voordat hij de Messias van de Heer had gezien.  
27  Door de Geest geleid ging hij naar de tempel.  
Toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten  
om met Hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is,  
28  nam hij Hem in zijn armen en loofde God met de woorden: 
29  `Nu, Meester, laat U, zoals U gezegd hebt, uw knecht in vrede gaan; 
30  want mijn ogen hebben uw heil gezien, 
31  dat U ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid, 
32  een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen 
en een glorie voor uw volk Israël.' 
33  Zijn vader en moeder stonden verbaasd  
over wat er van Hem gezegd werd.  
34  Simeon zegende hen en zei tegen zijn moeder Maria:  
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`Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan.  
Hij zal een omstreden teken zijn  
35  - ook door uw ziel zal een zwaard gaan –  
en zo zal onthuld worden wat er in veler harten omgaat.' 
36  Ook was daar de profetes Hanna,  
een dochter van Penuël, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard;  
na haar meisjesjaren was ze zeven jaar getrouwd geweest  
37  en daarna weduwe gebleven; nu was ze vierentachtig.  
Ze was altijd in de tempel  
en diende God dag en nacht met vasten en bidden.  
38  Juist op dit moment voegde ze zich bij hen;  
ze loofde God en sprak over de jongen tegen allen  
die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten.  
39  Toen zij alles hadden gedaan wat de wet van de Heer bepaalt,  
keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth.  
40  De jongen groeide op en werd steeds sterker,  
omdat Hij vervuld werd van wijsheid en door God rijkelijk werd begunstigd. 
 
 

Overweging(en): 
 
God opent een nieuwe weg waar menselijker wijze geen doorgang lijkt te zijn. Dat 
hebben we gelezen in het verhaal van Abraham. Voor wie leeft met een liefdevolle en 
zorgende God kan die het onmogelijke zien oplichten als licht in een donkere nacht. We 
vieren het Feest van de Heilige Familie in deze donkere dagen na Kerstmis. Het is goed 
te beseffen dat God in het eenvoudige, het alledaagse van het leven komt. We zoomen in 
op het gezin van toen en nu. 
Maria en Jozef hebben bij het volbrengen van de voorschriften – zoals het rechtvaardige 
Joden betaamt- een glimp van de toekomst voorspeld gekregen door twee oudere, wijze 
mensen in de tempel. Zij die in de nabijheid en vanuit God leefden waren vol 
verwachting. Ze geloofden nog in toekomst, ondanks hun leeftijd en wat er in de wereld 
van toen gaande was. Bij het zien van het kind flitst het goddelijke op en roept het zorg 
op voor de kwetsbaarheid en de toekomst van dat wezentje. Misschien heb je dat al eens 
meegemaakt dat je bij een gebeurtenis of in de stilte of bij het zien van een kunstwerk of 
in het spel van een kind alles over het leven helderder ziet. Je ontdekt waar het in het 
leven om draait, waar het naartoe moet. Er is geen verklaring voor, enkel een weten van 
binnenuit. Je beseft dat er een opdracht schuilt in deze ervaring. Vreugde en verdriet, 
liefde zullen jouw deel zijn in de ‘gewonigheid’ ( Dirk Dewachter) van het bestaan. 
In het gezin van Nazareth ging het er zoals in andere gezinnen gewoontjes aan toe. 
Althans aanvankelijk: alledaagse inspanningen, kinderen een veilige plek bieden, zorgen 
voor de basisbehoeften, talenten laten groeien, onderwijzen in het geloof zo tussendoor. 
Als ouder, zoals Maria deed, luisteren en veel in het hart bewaren.  
Elke familie heeft de opdracht een thuis te zijn waar vertrouwen en respect, vreugde en 
verdriet mogen en kunnen bestaan en geleefd worden. De voorbije weken hebben we 
vaak gehoord hoeveel onveilige situaties er zijn voor kinderen. Zowel Welzijnszorg als de 
warmste week riepen op om oog te hebben voor het welzijn van kinderen, voor 
mogelijkheden ter ondersteuning van gezinnen in armoede. De media tonen ons beelden 
die beklijven van kinderen die niet meer kunnen wenen omwille van zoveel verdriet en 
pijn.  
We weten allemaal dat in elk gezin, in elke familie niet alles van een leien dakje loopt. De 
liefde die nodig is om een thuis te maken wordt beproefd door allerlei omstandigheden. 
Armoede, misbruik, verslavingen allerhande maar eveneens de cultuur van ‘nooit 
genoeg’, zorgen voor ontwrichtingen, voor agressiviteit en onverdraagzaamheid. Liefde is 
een tegenwicht. De christelijke waarden bieden een tegengif. 
Kinderen hebben ook hun ouders los te laten en vice versa. Dat brengt spanningen mee. 
Opvoeden in liefde vergt veel geloof, gave en opgave om het beste in elkaar naar boven 
te halen om toekomst mogelijk te maken. De vruchten van liefde zijn barmhartigheid, 
mildheid en vergeving. Hoe mooi zou het zijn als alle kinderen zouden kunnen zingen 
met het psalmvers 131,2: ’De stormen zijn bedaard in mij en vredig is mijn geest. Zoals 
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een kind op moeders schoot, zo veilig voel ik mij’. Dragen wij moedig en sereen de 
uitdagingen van de wereld samen. Er is de oproep van de paus om aandacht te besteden 
aan jonge gezinnen. In onze complexe wereld met de vele uitdagingen hebben ze steun 
nodig. Gezinspastoraal van ons bisdom en Vlaanderen wil daarin helpen.  
Als ik het leven van mijn eigen ouders bekijk dan weet ik dat ze vreugdevolle momenten 
hebben beleefd aan de grote kroost. Vader en moeder stonden niet altijd op dezelfde lijn 
als het om opvoedingsstijl ging. Toch ervoeren wij een liefde over de verschillen heen.  
Kinderen hun weg laten gaan al wisten ze dat het niet altijd de goede weg was. Van 
moeder weet ik dat ze alles in haar hart bewaarde. Zo mocht ze spreken want ze 
luisterde met heel haar wezen. Zij vertrouwde alle wederwaardigheden toe aan God. Ze 
bad vaak: ‘Blijf bij ons Heer’. Ze geloofde dat hij luisterde naar haar smeekgebed. Hij 
‘voorzag’ anders dan zij verlangde….steeds ten goede.    
Is dat niet een positieve boodschap voor vandaag. Ondanks alles wat er gebeurt in de 
wereld veraf en dichtbij kleine tekenen zien van solidariteit, van vertrouwen, van 
realisme en hoop, van liefde in het doodgewone. Laten wij ons in liefdevolle woorden 
verbinden met elkaar het nieuwe jaar tegemoet met en in een wondere God. 

Ann Vanraes 
---------------------- 
 
Vader en moeder 
zien iets van zichzelf herleven  
in hun kinderen, hun kleinkinderen. 
Ze hebben dezelfde trekjes.  
Met een fijne glimlach 
verstaan zij de blik in hun ogen 
en de trekken in hun karakter. 
 
God heeft iets van Zichzelf 
in de mens gelegd. 
Zo zal Hij ook teder glimlachen  
om onze explosies van creativiteit en energie. 
We zijn wel groot geworden, 
weg gegroeid van thuis,  
maar Hij kan ons niet vergeten. 
 
Geloven in God 
is de weg naar huis inslaan. 
Het is een oeroud geheim 
omzetten in kleine gebaren. 
…én opnieuw familie worden. 
God is onze beste familie. 
       
--------------------- 

 
Het Rijk der hemelen 
lijkt op een vrouw 
die in verwachting was. 
Maar toen het kind geboren was 
bleef haar verwachting bestaan, 
waarover zij zich ten zeerste verwonderde. 
Zij staarde uren naar haar kind, 
als het sliep 
én als het bezig was. 
En zij bemerkte steeds meer 
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dat wat zij verwacht had, 
zich nog moest voltrekken aan haar kind. 
En naarmate haar kind ouder werd 
en zich aan hem 
steeds meer voltrok 
wat ze niet kon en niet wilde verwachten, 
naar die mate groeide in haar 
– door pijn en vreugde heen – 
de verwachting 
dat ze haar kind 
voor de eeuwigheid had gebaard. 
 
(uit: Recht uit het hart, Kees Harte.) 
 
-------------------------------- 
 
Onze familie: een heilige plek 

 
Soms zouden we het wel even willen: 
even los komen van ons verleden, 
helemaal vrij, ongebonden zijn. 
Maar eigenlijk kan het niet. 
We zijn met hart en ziel, 
met al onze vezels verbonden 
met onze afkomst en met het gezin 
waarin we zijn opgegroeid. 
Onze oorsprong, onze wortels, 
dragen we altijd met ons mee. 
Wie we nu zijn, 
danken we mede aan ‘ons thuis’. 
We hebben er ervarenderwijs geleerd, 
dat we sociale wezens zijn. 
Thuis was een haard van liefde, 
van een betrokken zijn op elkaar. 
Onenigheid draaide steeds weer om 
in saamhorigheid en in-elkaar-niet-kunnen-missen. 
Thuis leerden we opkomen voor onszelf, 
maar ook, dat leven delen is 
en soms ook vergeven. 
Er was pijn, er was ziekte en dood. 
Maar samen-gedragen en samen-verwerkt, 
maakte de ergste pijn leefbaar. 
In ons gezin leerden we geloven, 
leerden we vertrouwen en verwachten. 
We leerden er dankbaar zijn 
om zoveel kleine dingen, 
en vooral om elkaar. 
Ons gezin: misschien wel geen 
hoeksteen van de samenleving, 
maar wel een heilige plek 
waar leven kon groeien en bloeien.  (Wim Holterman osfs) 
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Woorden van geloof:  
 
Ik geloof in God, die liefde is en ons de wereld schenkt. 
 
Ik geloof ook dat God ons roept en zendt 
om van deze wereld een thuis te maken: 
een wereld zonder honger, 
zonder oorlog, zonder haat, 
een wereld vol goedheid, 
rechtvaardigheid en vrede. 
 
Ik geloof in Jezus Christus, 
die geroepen en gezonden werd 
om lief en leed met ons te delen 
om, geborgen in Gods liefde, 
zich te geven aan de mensen. 
 
Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt 
om lief en leed te delen in liefde met elkaar. 
 
Ik geloof dat de Heer zijn Geest van liefde 
schenkt aan alle mensen. 
 
Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt 
om van zijn Blijde Boodschap te getuigen 
in woord en daad, 
opdat alle mensen van de wereld 
broers en zusters zouden worden 
in de Kerk van zijn liefde, 
op weg naar zijn Rijk van vrede 
en vriendschap voor altijd. Amen. 
 
 

Voorbeden:  
 

Bidden we voor ouders die in vreugde kunnen genieten 
van en met hun kinderen, 
voor ouders die in hun kinderen beproefd worden, 
voor vaders en moeders die er alleen voor staan. 
Dat er zegen mag rusten op hun inzet. 
Laten wij bidden… 
 
Bidden we voor kinderen die opgroeien in harmonie, 
voor al die anderen  
die moeten leven met verscheurdheid en conflict, 
voor jonge mensen zonder thuis. 
Hou uw beschermende hand boven hun hoofden, Heer. 
Laten wij bidden… 
 
Bidden we voor zoveel mannen en vrouwen 
die voor andermans kinderen een thuis scheppen. 
Dat ze gezegend worden in hun tedere zorg. 
Laten wij bidden… 
 
Bidden we voor hen die geen kinderen kunnen krijgen 
en daarover veel verdriet hebben. 
Dat in hun leven en hun huis toch zegen groeit voor velen. 
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Lied:  Hoe leit dit kindeken  - Herman van Veen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Li2jyhMhmjw 

 
Hoe leit dit kindeke hier in de kou 
Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven. 
Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw! 
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer, 
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer 
 
Na ras dan, herderkens komt naar de stal 
Speelt een zoet liedeke voor dit teer lammeken  
Mij dunkt het nu wel haast slapen zal. 
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer, 
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer 
 
En gij, o engeltjes, komt hier ook bij 
Zingt een motetteke voor uwen koning 
Wilt hem vermaken met uw melodij. 
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer, 
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer. 
 

 

Gebed over de gaven: 
 

God, die voor ons tegelijk Vader en Moeder zijt, 
wij zijn hier bijeen rond uw tafel als één grote familie. 
In dit brood en deze wijn bieden wij U aan 
het werk van al onze moeders, 
de inzet van al onze vaders, 
de goede wil van onze kinderen en jongeren. 
Samen willen we werken aan een liefdevolle wereld 
zoals U die voor ons hebt bedoeld. Amen. 

 
 

Groot Dankgebed:     
 
Hoe moeten wij U danken, Vader, 
voor het geluk dat ons geopenbaard werd in Jezus, uw Zoon. 
Met Hem willen wij U danken 
dat U uw Boodschap verkondigd hebt 
aan de kleinen en de eenvoudigen. 
Met Hem willen wij U danken  
dat U voor ons toekomst opent 
en ons leven, hoop en uitzicht geeft. 
Daarom loven en prijzen wij U 
en noemen U: Heilig, heilig, … 
 
Barmhartige Vader, 
wij danken U voor Jezus Christus, 
die één van ons geworden is. 
 
Na zijn dood hebben zijn leerlingen erkend  
dat zijn Geest aanwezig is overal waar liefde woont, 
overal waar mensen in elkaar durven geloven, 
overal waar mensen vergeving schenken 
en elkaar de hand reiken. 
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Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging 
als zij met elkaar dezelfde weg gingen. 
Zij hebben Hem herkend, Vader, 
bij het breken van het brood 
toen zij maaltijd hielden 
om Jezus' liefde onder elkaar levend te houden. 
 
INSTELLINGSVERHAAL 

 
Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
Trouw aan Jezus' Woord, Vader, 
breken wij hier dit brood 
en danken U voor deze beker. 
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd 
en maken zijn voorbeeld tot het onze. 
 
Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan. 
Zij leven in onze gedachten, 
maar, meer nog, zijn zij levend bij U. 
 
Laat uw Geest rusten op deze gaven. 
Dat deze heilige symbolen 
ons mogen spreken van Jezus' dood die tot leven wekt, 
dat wij mogen openstaan  
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft, 
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde. 
Dan zal er vreugde zijn op aarde, 
vrijheid en vrede in Jezus' naam. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, 
Heer onze God, barmhartige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, 
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Onze Vader: 
 

Bidden we samen, als kinderen van dezelfde Vader, 
het gebed dat Jezus ons geleerd heeft: Onze Vader… 

 
God, Vader die liefde zijt, 
U kent ieder van ons 
en allen die met ons verbonden zijn. 
Wij komen naar U toe 
elk met ons eigen eenvoudig mensenhart. 
Geef ons allen de vrede, de vreugde en de vriendschap van Jezus, 
en maak ons hart vrij en ontvankelijk, 
diep en breed genoeg om allen te herbergen. 
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien 
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon. 
Want van U is het Koninkrijk… 
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Vredeswens: 
 

De wereld van Bethlehem en Nazareth, 
maar ook die van hier en nu, 
heeft heimwee naar gisteren  
en droomt over morgen. 
Waar die spanning aanvaard wordt, 
wordt het leven boeiend. 
Waar ruimte is voor gesprek 
wordt een fundament voor vrede gelegd. 
Moge Gods vrede altijd met u zijn. 

 

Lam Gods 
 

Communie 

Lied:  Susa Nina 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ysCwU8l4HBI 

 

Sint Jozef bereidde dien wonderen nacht 
van 't zuiverste strooisel een beddeken zacht 
daarop heeft Maria met schamele vlijt 
haar schreiende kindje te slapen geleid ! 
 
Susa Nina, 't hemelse hof in een arme stal 
en engelen wieken naar 't aardse dal 
en vullen de sferen met feestgeschal 
Susa Nina, voor de koning van 't heelal ! 
 
De herders ontwaakten in 't schitterend licht 
aan hen werd de troostende boodschap gericht 
een boodschap van vrede van uit 't paradijs 
aan alle de goeden van wille zij peis ! 
 
Susa Nina, 't hemelse hof in een arme stal 
en engelen wieken naar 't aardse dal 
en vullen de sferen met feestgeschal 
Susa Nina, voor de koning van 't heelal ! 
 
Drie koningen kwamen naar 't kind van heel ver 
zij volgden het licht van de lichtende ster 
zij hebben de Godmens, de koning aanschouwd 
en offerden wierook en myrrhe en goud ! 
 
Susa Nina, 't hemelse hof in een arme stal 
en engelen wieken naar 't aardse dal 
en vullen de sferen met feestgeschal 
Susa Nina, voor de koning van 't heelal ! 
 
Nog steeds brengt het kindje zijn boodschap van vreê 
voor alle goedwilligen onder ons mee 
een boodschap van vrede, van heldere klacht 
een boodschap van licht in de donkere nacht ! 
 
Susa Nina, 't hemelse hof in een arme stal 
en engelen wieken naar 't aardse dal 
en vullen de sferen met feestgeschal 
Susa Nina, voor de koning van 't heelal ! 
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Slotgebed:    
 

God van mensen, 
die kleinen toevertrouwt aan de handen van groten, 
herinner die groten eraan 
dat U met uw hart bij hun kinderen bent. 
Leer hun een klimaat van vertrouwen te scheppen 
waarin kinderen zichzelf kunnen worden 
en hun eigen wegen leren gaan. 
Leer ons – zo jong of zo oud als we zijn – 
te zeggen wat er leeft in ons hart 
opdat wij elkaars bondgenoten worden 
op wegen van vrijmoedigheid, verbondenheid en vrede. Amen. 
 
 

Zegen en zending: 
 

God heeft helpende handen nodig: 
zachte handen,  
krachtige handen,  
verrimpelde handen, 
vaardige handen, bekwaam en open. 
 
God heeft helpende handen nodig: 
handen die kunnen zalven, strelen, hulp bieden, 
handen om te groeten, 
handen om vriendschap uit te drukken; 
handen om te genezen, 
handen om zieken op te richten, 
om doven te leren spreken, 
om blinden de weg te wijzen, 
om aan wie gehandicapt is  
steun en evenwicht te geven, 
 
Het scheppingswerk van zijn handen 
moet verder voltooid worden 
en de Blijde Boodschap van zijn Zoon voorgezet... 
 
Opdat we daartoe de kracht zouden hebben, 
moge de Barmhartige God ons zegenen 
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
 

Dessertje:   
 

Nunc dimittis  (Lofzang van Simeon - Lc. 2,29-32) 

 
 Op het sterfbed van priester Luc Deschodt (+ 28/12/2023) gebeden: 

 
Laat nu, Heer, volgens uw woord 

uw dienaar in vrede heengaan. 

Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd 

dat Gij hebt bereid voor de volken: 

Het licht dat voor alle heidenen straalt, 

de glorie van Israël uw volk.  

 
Hij is in alle vrede kunnen heengaan… 

 
 Arvo Pärt: https://www.youtube.com/watch?v=1qyqjzE3BZk 


